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              Familie Verkaaik (Augustus 2023)

              Wij zijn afgelopen weekend teruggekomen in Nederland. Nadat we afscheid   hadden genomen van Nijar hebben we nog enkele dagen op Palau Weh   doorgebracht en daarna nog enige tijd in Kuala Lumpur. Alles bij elkaar   was het een fantastische reis, zoals ik al eerder appte vanuit Takengon.   Het was allemaal uitstekend geregeld, we hebben veel afwisselende   dingen kunnen zien, en Nijar was zowel aangenaam gezelschap als een heel   goede gids die veel interessante dingen vertelde. We zijn, kortom, met   een heel tevreden gevoel teruggekomen in Nederland. Mochten we ooit   besluiten weer naar Indonesië te gaan, wat ik zeker niet uitsluit, dan   kloppen we weer bij jullie aan. Dus dank voor alle goede zorgen. 

              Beste Eelco,  Hier een kort bericht uit sumatra. We zijn nu in Takengon na een geweldige trekking in Ketambe en een schitterende tocht hierheen. De reis is prachtig en Nijar fantastisch. We hebben ook erg genoten van de olifanten in Tangkahan, de vulkanen bij Beristagi, en het prachtige Tobameer met het luxe Tabo hotel. Kortom, zeer geslaagd allemaal. Na morgen nog naar Banda en dan is het helaas voorbij. Groet, Oskar

               

              Familie Verduyn (Juli/Augustus 2023)

              Hi Eelco, vanmorgen vroeg heeft Adrial ons afgezet bij de ferry naar   Pulau Weh. We vonden hem echt een superfijne chauffeur/ gids / fixer /   gastheer bij hem thuis. Hij kon ook veel vertellen over wat we zagen en   meemaakten. Ook gister bij het indrukwekkende Tsunami Museum, waar hij   vertelde over zijn rol als vrijwilliger en werkend voor een krant en een   NGO. Wij zijn blij aangekomen op Pulau Weh! En hier onze laatste foto   met Adrial, vanmorgen bij de ferry terminal in Pulau Weh [image: 😊]. En we sturen een dezer dagen nog wel impressie met wat mooiere foto’s. Groet, Marianne, Franca en Wouter 

               

              Familie van der Meer (Juni/Juli 2023)

              Wij hebben een ontzettend mooie tijd gehad in Sumatra, onze Gids Deddy heeft daar zeker aan bijgedragen! 

                Deddy heeft een hart van goud en is in voor grapjes. 

                Wij hebben de allermooiste plekken gezien van Jungle, watervallen, stadjes en cultuur. 

                Hij doet erg veel moeite om je zo goed mogelijk op je gemak te laten voelen en wij hadden dan ook een goede band opgebouwd met hem. 

                Zijn verborgen talent is orang- oetan snijden van hout een ontzettend unieke cadeau om thuis neer te zetten als mooie herinnering.

                Deddy is ook gespecialiseerd in het vinden van familie of roots. 

                Het is hem gelukt om aan de hand van foto’s gebouwen te vinden waar onze Oma en Opa vroeger gewerkt en gewoond hebben. 

                Daar zijn we hem heel erg dankbaar voor.

              Ik zou het zeker aanraden om met Deddy op pad te gaan!

               

              Kees en Wilma (Juni 2023)

              De  vakantie is voor ons een onvergetelijke gebeurtenis geworden. Dat zullen we  nooit vergeten. Sumatra is een prachtig eiland met aardige mensen. De natuur is  uniek.

              Maar  Nijar is een hoofdstuk apart. Hij was fantastisch, superaardig en haalde alles  uit de kast om onze vakantie tot een succes te maken. Hij heeft ons door  Sumatra gereden en ondanks soms chaotische toestanden op de weg hebben we ons  geen moment onveilig gevoeld. Onderweg veel informatie gehoord over de dingen  die we tegenkwamen en dat zijn er heel wat geweest. Van offerfeesten tot een  steenbakkerij, een koffiebranderij en een suikerfabriekje en nog veel meer. Het  was allemaal prachtig.

              Een  echte aanrader dus. Dank ook voor jouw rol in de organisatie.



              Familie Hendriks (Mei 2023)

              Dag Eelco,  Wow! wát hebben wij genoten, samen met Nijar (topper!), op het prachtige Sumatra. Genoten van de natuur, de cultuur, de prachtige mensen, het eten en van Nijar. Je had ons aan geen betere gids kunnen koppelen, wat een topper is dat! Het bezoek aan Ika en haar familie waar we heerlijk hebben gegeten, was een extra cadeautje. Dank daarvoor! We zullen ze, Sumatra, Nijar en wat we allemaal hebben meegemaakt voor altijd bij ons dragen. De reis is precies geweest waar we op gehoopt hadden. We hebben een mooi avontuur beleefd met z'n alle. Dank voor de begeleiding, het koppelen van ons aan Nijar en de tijd die jij erin gestoken hebt om ons te begeleiden in het samenstellen van de reis. We gaan een lijntje houden. Groetjes, Emiel, Susan, Noor, Ries en Kaat! 

               

              John en Ingrid van den Bergh (Mei 2023)

              Beste Eelco, 

              Hieronder een recensie van onze reis in Sulawesi. 

              Omdat  de eerste reis naar Sumatra in 2019 zo goed was bevallen hadden we gelijk al  een reis geboekt naar Sulawesi. Maar door covid is dit dus veel later geworden.

                De  reis en alle bezienswaardigheden waren wederom adembenemend.

                We  zijn niet meer de jongste. maar daar had onze gids Deddy. die onze conditie nog  wist van de reis naar Sumatra al rekening mee gehouden voor deze trip.

                Gids  Deddy , de term gids doet hem eigenlijk te kort.

                Buiten  gids is hij ook driver,verzorger ,probleem oplosser,Koffie expert,en hij weet  overal waar het beste eten te verkrijgen is.

                En  overal waar we kwamen kende men hem.

                Verbazingwekkend  omdat hij toch ook 2000  km van huis was..

                De  reis zelf is eigenlijk niet te beschrijven in woorden. We gingen van het ene  hoogtepunt naar het andere hoogtepunt. Zeer diverse culturen  Schitterende  landschappen en eilanden die je alleen van films kent.

              Kortom  alles weer boven elke verwachting. En met alle kennis en uitleg van Deddy weer  heel veel geleerd van de indonesche culturen en de geschiedenis.

              We  kijken nu alweer uit naar de volgende reis, uiteraard weer met Deddy.

              Met  vriendelijke groeten,

              John en Ingrid 

               

              Luc en Cynthia (April 2023)

              Ha Eelco,

We zijn alweer enige tijd terug in Nederland,  maar we zijn nu eindelijk toegekomen aan de foto's enz.

Een kleine review voor je site.

              Wij hebben een supermooie en gevarieerde reis  gehad in Sumatra. Sumatra is een heel mooi eiland met veel mooie natuur en  cultuur. De mensen zijn overal vriendelijk en aardig. 

                We zijn door Deddy opgehaald van het vliegveld  in Medan. Wat een fijne gids is hij. Hij denkt aan alle kleine dingen en slaat  op wat je belangrijk vindt en handelt hiernaar. We hebben 4 weken met hem  rondgereisd door Sumatra. Hij weet veel en is erg enthousiast. Ook gaat hij  voor zijn plezier mee met trekkingen en wandeltochten waarbij er ook lokale  gidsen aanwezig zijn. De prachtige ritten door Sumatra kunnen lang zijn, maar  hij zorgt altijd dat we onderweg iets lekkers te eten hebben en iets  interessants te zien is. Zo blijft de lange rit (hahaha die nog langer wordt  door de foto momenten) steeds erg leuk. Ook denkt hij eraan om de route zo in  elkaar te zetten dat je aan het einde niet in het suikerfeest file komt te  staan. 

              Oja betreft de route: Ketambe was echt  geweldig. Wat een mooie jungle en geweldig om de orang-oetan in het wild te  zien. Vooral het volwassen mannetje is imposant om te zien, maar ook alle  rijstvelden, theeplantages en Harau waren fantastisch. Er was eigenlijk niets  niet mooi. 

              Deddy  bedankt voor alle goede zorgen en Eelco bedankt voor de mooie route. 

              Groetjes Luc en Cynthia

 

              Wim en Hanneke (Maart 2023)

              Tijdens onze reis naar Sumatra hadden we het geluk om met Deddy een geweldige chauffeur en gids te hebben. Deddy is niet alleen deskundig, maar ook zeer gepassioneerd en toegewijd om ons een onvergetelijke ervaring te bezorgen. Hij is flexibel en past het programma feilloos aan op onze behoeften en interesses. Deddy is ook ontzettend zorgzaam en attent. Hij ging overal met ons mee naartoe en zelfs midden in de jungle maakte hij met zijn apparaatje verse expresso. Bijna dagelijks verzorgde hij heerlijk vers fruit als tussendoortje. Hij ziet continu precies wat zijn gasten nodig hebben zonder dat dit hinderlijk is en meestal zelfs zonder dat je het zelf door hebt. We willen Deddy bedanken voor zijn uitstekende begeleiding tijdens onze reis naar Sumatra. Zijn enthousiasme, kennis en professionaliteit maakten deze tour tot een onvergetelijke ervaring en we raden hem ten zeerste aan aan iedereen die van plan is om Sumatra te bezoeken met "Gids in Sumatra". Wim en Hanneke.

               

              Famillie van Meurs

              Hoi Eelco,

                We zitten inderdaad weer een beetje in het ritme van het ‘gewone’ leven.

                Maar wat hebben we het super gehad in Sumatra.

                Deddy had ons opgehaald toen we geland waren op het vliegveld en had ons 

                meegenomen om te lunchen in Medan.

                Daar hebben we onze plannen met hem doorgesproken.

                De invulling hiervan was helemaal top. Naast het wassen van de olifanten in Tangkahan, 

                het verblijf in de jungle in Bukit Lawang, het beklimmen van de vulkaan in Berestagi, 

                een heerlijk verblijf op Palambak en een paar dagen aan het Tobameer, 

                waren vooral de momenten met de locale bevolking van grote waarde.

                Het was super dat Deddy ons meenam om het leven en de cultuur 

                van de mensen op Sumatra te zien en mee te maken.

                Deze manier van reizen met “eigen” auto en gids/chauffeur is ons ontzettend goed bevallen. 

                Het is een onvergetelijke reis geworden !!

              Groetjes Wim

               

              Cees en Ria Jochems

              Hallo Eelco,

              Onze vakantie op Sumatra in juni was in één woord geweldig. Nadat we een keer bij jullie zijn komen praten over wat en hoe we het graag wilden hebben is er door jullie een programma voor de rondreis gemaakt, die op ons lijf geschreven was. 

                Vol verrassende activiteiten, informatie en “het echte Sumatra”. Het was 30 dagen genieten en zeer afwisselend.

              Nijar, onze gids, zorgde hier wel voor. Wat een fijne vent is dat toch. Humor, spreekt goed Nederlands, altijd in voor een goed gesprek en een grapje. Het is in die 30 dagen een vriend van ons geworden. De reis afsluiten bij hem thuis was erg verrassend. Dit was het echte Sumatra en hun gastvrijheid was buitengewoon.

              Onze ervaringen met jullie zijn zo goed dat we iedereen, die naar Indonesië wilt, Gids in Sumatra aanraden.

              Wie weet, tot ziens.

              Cees en Ria Jochems, Etten-Leur.

              

               

              Familie de Witte

              Dag Eelco. De reis door Sumatra vonden we geweldig. En Nijar was een hele fijne gids en chauffeur. Wij hebben 'm nog even flink verwend op zijn verjaardag :-)

                

                Heb met Nijar nog gesproken om reisgidsinsumatra bekender te maken in NL :-)

                

                Hartelijke groet,

              Mark

               

              Familie Hijzen

              Wij hebben een fantastische vakantie gehad. Deddy is een goede gids en zeer betrokken bij zijn gasten en met name de kinderen. 

              Het programma zat goed in elkaar. De hotels waren prima en het eiland is erg mooi. Ik heb gids in Sumatra al bij diverse mensen aangeraden en als we nog eens de kant van Indonesie opgaan dan komen we zeker bij je terug.

              Het programma en de vrijheid in het programma was aangenaam en gaf juist een leuke touch. Het Barum Wildlife center kun je zeker iedereen aanraden. Echter kun je daar niet met visa betalen. Alleen contant

                Bedankt voor de organisatie en de goede zorgen. Carla Fam. Hijzen

               

              Piet en Simone Mollen

              De reis was echt super. Sorry dat we dit niet eerder hebben laten weten, is er een beetje bij in geschoten.

                Maar wat een geweldige gids was Deddy. Hij heeft wat ons betreft alles waar een gids aan moet voldoen:

                Goed Engels! Kennis van de regio, van de geschiedenis, hij heeft humor en vertelt moppen, haalt altijd wat lekkers voor in de auto maar weet ook de beste restaurants in elke plaats. (het eten is echt ontzettend lekker!!) Daarbij was hij meteen behulpzaam toen we vertraging hadden op Singapore airport door te kijken hoe we het snelst alsnog op Medan konden komen.

                Ook de gids die ons door de jungle begeleide was erg kundig.

              Jullie hebben onze reis door Sumatra echt top gemaakt, heel erg bedankt hiervoor!

              Groetjes,

                Piet en Simone

               

              Familie Reijnen

              We hebben het in 1 woord fantastisch gehad in Sumatra. Het was indrukwekkend, vermoeiend, verrassend maar vooral mooi met hele lieve mensen. Adrial is echt een super gids. Hij heeft het voor ons een stuk gemakkelijker gemaakt, met de taal, de cultuur en het zoeken naar restaurants. Ook had hij goede alternatieven voor aktiviteiten en overnachtingen. Kortom, erg tevreden met Adrial. Doe hem de hartelijke groeten van ons mocht je hem spreken. We zullen tevens jouw reisbureau aanraden, want ook dat is ons prima bevallen. 

                Nogmaals bedankt voor deze unieke ervaring! 

                Groetjes Ward, Kim, Jonah en Erin

               

              John en Ingrid

              Hallo Eelco

                Nee wij zijn nog op Bali. Maar de trip op sumatra was fantastisch hoor , boven alle verwachting, en zeker ook te danken aan Deddy die  zoveel wist en dit zo goed kon vertellen.

                Dus inderaad een prachtige reis en zo divers plus Deddy  , er zijn geen woorden om de trip goed te beschrijven..onvergetelijk was het zeker wel.

                Mvg

              Johnn

               

Familie Gootjes (Desmond, Ellen, Bjorn, Manoah, Kenn en Gillian)

Onze reis naar de Anambas eilanden is erg indrukwekkend geweest.

  Dit gebied is absoluut nog niet ontdekt door het massa toerisme. Nijar was onze gids en dat was 1 groot feest. Hij sprak Nederlands, stond altijd paraat net advies, leuke verhalen, goede informatie, grapjes ed.

  Het snorkelen was indrukwekkend! De onbewoonde eilandjes waren het hoogtepunt. Zoveel schoonheid en dan helemaal zonder andere toeristen. Hoe kan dat, vroegen wij ons af. Het eiland waar de zeeschildpadden eieren leggen was ook onvergetelijk! De mensen in Sumatra zijn allemaal even vriendelijk. Het eten was fantastisch.

  De scootertochten waren ook enorm leuk.

  Naar watervallen en heerlijk door de dorpen racen. Onze tieners genoten volop. Onderweg fruit en water kopen en lekkere lunch bij de warungs. 

  De reis was door Eelco super goed voorbereid. Hij is ook de enige reisorganisatie die deze bijzondere reizen in Anambas aanbied. 

  Een super reis en onvergeeflijke herinneringen voor ons gezin. Bedankt namens ons allemaal. Zullen het nooit vergeten!

Groetjes familie Gootjes

 

Dorien, Robin en Anelies

              Voor  onze eerste reis richting Sumatra, kwam ik na wat zoeken bij Eelco terecht.

Hij  geeft alle info die je nodig hebt. Wat het fijnste is, dat je je reis helemaal  naar eigen inzicht

in  kan plannen.

Wij  hebben gebruik gemaakt van een van de chauffeurs/gidsen, Adrial.

Een  zeer ervaren gids die ons veel dingen onderweg heeft laten zien.

Hij  zorgde dat we bij de juiste eettentjes kwamen, ook zorgde hij elke dag weer dat  we
bij  onze hotels aankwamen waar hij pas wegging als hij wist dat we oké waren.

Door deze goede service van zowel Eelco als Adrial  hebben wij onwijs kunnen genieten van het prachtige Sumatra.
               

              Familie Gootjes (Desmond, Ellen, Bjorn, manoah, Kenn en Gillian)

              Onze reis naar de Anambas eilanden is erg indrukwekkend  geweest.

Dit gebied is absoluut nog niet ontdekt door het massa  toerisme. Nijar was onze gids en dat was één groot feest. Hij sprak Nederlands,  stond altijd paraat net advies, leuke verhalen, goede informatie, grapjes ed.

Het snorkelen was indrukwekkend! De onbewoonde eilandjes  waren het hoogtepunt. Zoveel schoonheid en dan helemaal zonder andere  toeristen. Hoe kan dat, vroegen wij ons af. Het eiland waar de zeeschildpadden  eieren leggen was ook onvergetelijk! De mensen in Sumatra zijn allemaal even  vriendelijk. Het eten was fantastisch.

De scootertochten waren ook enorm leuk.

Naar watervallen en heerlijk door de dorpen racen. Onze  tieners genoten volop. Onderweg fruit en water kopen en lekkere lunch bij de  warungs. 

De reis was door Eelco super goed voorbereid. Hij is ook  de enige reisorganisatie die deze bijzondere reizen in Anambas aanbied. 

Een super reis en onvergeeflijke herinneringen voor ons  gezin. Bedankt namens ons allemaal. Zullen het nooit vergeten!              

              Groetjes familie Gootjes

 

              Roos en Denis

              Onvergetelijke  reis van 3 weken West Sumatera.

Op 23 februari  landen we op Minangkabau Airport Padang waar Nijar al gereed stond voor ons.

Eerst naar ons hotel gereden voor een verfrissende douche. In de vroege avond  met Nijar afgesproken voor ons 1e avondeten, gewoon bij the locals  en heerlijk genoten van een traditionele martabak. Nog een kopi hitam pahit en  daarna lekker slapen voordat de reis begint.

              Voor het uitgebreide reisverslag kunt u klikken op deze link download Reisverslag2018RD

               

              Christel en Bruno

              Dag Eelco, Bruno en  ik zijn juist terug van onze reis Sumatra met Nijar. Top reis gehad 👍👍👍 Nijar is een uitstekende reisgids en zullen we  zeker aan iedereen aanbevelen via jouw organisatie. Ik heb mooie foto’s op  Facebook gezet met jullie referentie erbij...als je mij aanvraagt op Facebook  onder christel billen kan je ze allemaal bekijken..  bedankt voor alles en  zeker tot later indien we nog Indonesië doen. 

              Groeten Christel en Bruno

               

              Matthijs en Maurita

              Waar  gaan we dit jaar naar toe? Deze vraag komt ieder jaar in december weer terug.  Internet wordt geraadpleegd, boeken worden bij de bibliotheek geleend en  uiteindelijk kwam Indonesië naar boven. Een gigantisch groot land. Veel te  groot om in ruim 3 weken te bezoeken. We moesten dus een keuze maken. Via  internet kwamen we uiteindelijk bij Gids in Sumatra terecht en een afspraak met  Eelco in Zaltbommel volgde. Hij weet perfect onze ideeën om te zetten naar een  goed te realiseren reisplan. We waren er dan ook snel uit om een groot deel van  onze reis door hem te laten organiseren. Alleen onze aankomst in Medan en de  laatste 4 dagen hebben wij zelf geregeld. We hebben uiteindelijk bijna 8  maanden moeten wachten tot vertrek maar hieronder volgt een verslag van deze  prachtige ervaring.

1  september

Vanmorgen  om kwart voor negen ontmoeten we Aries. Hij heeft zijn jongste zoontje van 2  meegenomen. Voordat hij ons meeneemt voor een rondrit in Medan brengen we zijn  zoontje thuis. Aries is zeer vriendelijk en spreekt goed Engels. We hebben er  gelijk vertrouwen in dat hij ons goed gaat begeleiden.

  Medan  is vandaag erg rustig door het offerfeest. Waar het wel erg druk is dat zijn de  plaatsen her en der langs de weg waar de koeien en geiten worden geofferd en  het vlees wordt verdeeld. Wij kijken liever niet. We stoppen we bij een grote  moskee en een Chinese tempel. Het is verder geen stad waar ik langer zou willen  verblijven. 

  Voordat  onze reis naar Berastagi begint worden we uitgenodigd om bij Aries thuis wat te  eten. Wij gaan uiteraard op zijn uitnodiging in. We ontmoeten zijn vrouw en  dochter die een heerlijke maaltijd hebben gemaakt welke ons prima smaakt.

  De rit  naar Berastagi voert ons over smalle wegen die door de vrije dag voor het  offerfeest superdruk zijn. We blijven ons verbazen over het aantal scooters en  motoren die er hier rondrijden. 

  In de  buurt van Berastagi stoppen we nog een keer bij een gouden Boedistische tempel.  Veel jonge mensen hier die graag allemaal met ons op de foto willen. We zien  hier ook de eerste apen, Makaken.

  Om een  uur of vier arriveren wij bij Nachelle Homestay. Vanaf het dakterras hebben we  een goed uitzicht over de twee vulkanen in dit gebied. Morgen gaan we er een  beklimmen. 

  Wat  ons ook opvalt is de lagere buiten temperatuur. Airco is hier echt niet nodig. Het  begint intussen hard te regenen. Die hebben we dus niet bij ons, regenjasjes.  Maar gelukkig hebben we Aries, hij haalt ons om 7 uur op en brengt ons naar een  Aziatisch restaurant. Alwaar prima gegeten. Het complete reisverslag kunt u via onderstaande link  dowloaden.
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              Marc, Maike, Thor en Mo. Familie Braun

              Hallo Eelco, 

              Wij hadden veel  eerder willen mailen maar we werden eenmaal thuis meteen overvallen met drukke  dagen. 

                Eelco, wat zijn we  je dankbaar voor een echt hele fantastische super vakantie. 

                We hebben alle 4  zo'n plezier gehad en vooral samen met Jon. 

                Alles:   reizen, guesthouses, hotels, excursies, boottochten is goed gegaan.  Natuurlijk staan er hieronder ook wat tips voor verbetering maar verder niks  anders dan complimenten. 

              Jon was echt  fantastisch. Zo'n leuke lieve vent. Gevoel voor humor en wist heel veel. Vooral  van eten, kruiden en fruit. Altijd op het juiste moment kwam hij met een lekker  hapje, waarmee ook vooral onze oudste zoon, altijd hongerig want puber, heel  blij was. Jon wist ook precies wanneer hij ons even alleen moest laten. Voelt  de grens aan van wanneer je even privacy nodig had . Overigens was dat niet  vaak, en toen we naar het heerlijke Palembak gingen, misten we hem zelfs. 

                We waren een nacht  en een dag ziek ( na de jungle, toch waarschijnlijk een bacterie) en toen was  hij ook zo lief, heeft helemaal voor ons gekookt omdat er ter plekke geen kok  was. Ging bellen met z'n vrouw voor t juiste recept, voor als je buikpijn hebt.  Alles kan, alles’ is possible’ als je t hem vraagt. En voor de kinderen is hij  ook lief, en grappig. In Singkil was er niet echt een ontbijt, en toen kende  hij daar weer een mannetje wiens vrouw voor ons heerlijke kokospannekoekjes  bakte. Dat soort dingen maakten de vakantie nog waardevoller.  

              Op de laatste dag  zijn we naar zijn huis gegaan en hebben we zijn vrouw en kinderen ontmoet. Echt  een topper en een aanrader voor iedereen die naar dat gebied gaat. Wij zouden  ons geen betere gids kunnen wensen. Wat ook heel fijn was was dat hij , in  tegenstelling tot de miljoenen andere sumatranen, niet rookt. En ook dat hij niet,  zoals andere gidsen wel eens kunnen doen, dan woorden in het Nederlands gaat  zeggen. Hij praat heel goed Engels, en daar maakt hij zich goed verstaanbaar in 

                Het was voor ons  best spannend om zo'n vooraf georganiseerde reis aan te gaan. Meestal hebben we  zelf alles geregeld. Maar het viel heel goed. Heerlijk kunnen genieten van geen stress en gedoe. Top ! 

               

              Joep en Ellen Janssen

              Beste Eelco,

              Leuk dat je ons  vraagt om te reageren op de gemaakte reis.

                Welnu, je zei dat  het een soort tsunami van ervaringen zou worden en dat is het ook zo gegaan. We  hebben genoten van het begin tot het eind! Ook Nijar was helemaal geweldig. Hij  deed alles voor ons, hij wist heel veel te vertellen en was erg flexibel. Zo  hebben we de reis 2x moeten aanpassen, maar dat was geen probleem. Het feit dat  hij goed Nederlands sprak was natuurlijk erg handig! Hij maakte ook heel veel  foto’s en zelfs filmpjes. Zo hebben we de as van mijn schoonvader verstrooid in  het Tobameer en Nijar heeft daar een schitterend filmpje van gemaakt! We hebben  niets dan lof over hem. Hij liet ons ook heel veel dingetjes tussendoor zien  onderweg en had altijd overal tijd voor. Dat maakte het bijzonder prettig.

                Alles was prima georganiseerd  en het liep ook gesmeerd. Gidsen stonden klaar, accommodaties waren geregeld,  enz. 

                Bedankt voor het  voortreffelijk regelen van alles. Wat we ook fijn vonden was dat er op zijn  tijd een ‘rustmomentje’ was ingebouwd, o.a. op Palambak en op Samosir. We  zullen "Gids In Sumatra" ook zeker aan vrienden en bekenden aanbevelen, want zoals  je nu wel begrijpt, zijn we erg tevreden.

                Wil je nog ergens  een nadere toelichting op, dan weet je me te vinden!

                Overigens duurde  onze reis nog een dagje langer. We vlogen via Jakarta en daar bleek het KLM  toestel ruim 22 uur vertraging te hebben! Mochten we op kosten van de KLM nog  een dagje in een mooi hotel aan het zwembad liggen.

              Met vriendelijke  groeten,

                Joep Janssen

               

              Hanneke, Joost,  Ole en Ties. Familie Bekel en van Leeuwen

              Hoi Eelco,

              Je bent ons net  voor, we wilden jou ook al mailen, maar ik was eerst nog even aan het bijkomen  van een griep met oorontsteking waarmee ik helaas thuis kwam…

              We hebben een  geweldige reis gehad! Alles van begin tot eind goed gegaan. Van Ole en Ties (en  van ons ook eigenlijk) had het nog wel vier weken langer mogen duren.

              Met Deddy ging  het erg goed. Wat ons betreft had het meerwaarde om met een vaste gids te  reizen. Sowieso is het fijn dat al het vervoer (en overnachtingen) geregeld is.  Maar dankzij hem hebben we bijvoorbeeld op plekken gegeten waar we dat zelf  misschien niet direct zouden doen (heerlijk allemaal, en niemand ziek  geworden). En met hem was het ook makkelijk contact maken met mensen, we zijn  wel 300 keer op de foto gegaan (vooral de blonde jongens), en we konden ook  dingen zien die we anders denk ik niet zouden zien. Zo hebben we bijvoorbeeld  de grote nieuwe moskee in Kuta Cane van binnen bekeken en heeft hij met ons een  kip geslacht, om maar wat te noemen. Ook was het leuk om te beginnen met een  lunch bij hem thuis. En het was fijn om onderweg over van alles in Sumatra te  kunnen praten. 

                Voor de kinderen  maakte Deddy het erg leuk, door hen speciaal dingen te laten zien en dingen van  natuurlijk materiaal te knutselen (boot van kokosnoten en hoed van bladeren).

                Deddy reed  gelukkig ook relaxed, op 2 uurtjes na om de evenaar bij licht nog te halen :-)

                Al met al een  sympathieke gids die heel veel informatie met ons deelde.

              We waren erg  verrast door Sumatra. Het was eigenlijk wat primitiever dan we hadden verwacht  (lang geleden zijn we naar Java, Bali en Lombok geweest maar dat is totaal niet  vergelijkbaar). Zeker in het begin slechte wegen en soms heel eenvoudig  overnachten. Bijvoorbeeld de guesthouse in Ketambe was wel erg basic. Maar al  met al vonden we dat juist heel leuk, het kleinschalige toerisme. 

              Misschien heb je  iets aan deze feed-back? Als je nog iets van ons wilt weten, horen we het  graag. We hebben ook 2.000 foto’s gemaakt met een goede camera. We willen er  trouwens nog een paar naar Deddy mailen. Heb jij zijn e-mailadres voor ons? Heb  alleen zijn mobiele nummer.

              Groetjes,

                Hanneke

 

              Frank, Angela,  Mark en Frenk van de Weteringe

              Wij zijn weer  terug van onze reis Sumatra en Bali. Sumatra is echt een geweldig eiland en  voor ons zoveel mooier dan Bali. 

              Yacub als gids en  chauffeur is ons echt super bevallen. Hele aardige en behulpzame man, niets was  hem te veel. Ook heel gezellig in omgang en hij kwam met leuke ideeën om het  ons en de jongens naar het zin te maken. Mark en Frenk waren ook vol lof over  Yacub.  We hebben o.a. met hem gezongen, gebadmintond, gevoetbald, scooter  gereden, gevist  en dat alles deed hij met super veel enthousiasme. Dat  hij zo goed Nederlands spreekt heeft ons en ook andere gasten die wij tegen  kwamen echt verrast. Het is echt een gigantische pré als de gids zo goed  Nederlands spreekt. Wij dachten dat hij een paar woorden Nederlands zou  spreken, maar hij spreekt en zingt zelfs, echt goed Nederlands.

                Zijn busje was  lekker ruim, de banken en stoelen zaten perfect. Voor een gezin van 4  personen (met grotere kinderen) is zijn busje ideaal.

              Wij hebben een  topvakantie gehad op Sumatra en kunnen jou en ook Yacub echt aanbevelen bij  andere reizigers.

              Groetjes,

                Frank, Angela,  Mark en Frenk

 

              Roelie en Evert Alkema

              Afgelopen week zijn wij teruggekeerd van onze reis van  drie weken door het prachtige Sumatra. We hebben ontzettend genoten! En wat een  heerlijke manier om te reizen met een gids/chauffeur. De reis was heel goed  geregeld door Eelco. We waren al eerder in Sumatra geweest en we wilden een  aantal plekken opnieuw bezoeken maar ook nieuwe plekken zien. Daar heeft Eelco  goed op ingespeeld. We wilden graag een relaxte reis met een niet te overladen  programma. Daar is hij goed in geslaagd! 

              Jon Arianto stond ons in Medan al op te wachten. Hij  heeft er mede voor gezorgd dat onze reis overgetelijk is geworden. Hij stond  altijd voor ons klaar en niets was hem teveel! Hij wist zoveel te vertellen  over zijn land en over de natuur! Hij legde uit hoe de verschillende kruiden  werden verwerkt in de Indonesische keuken. Hij heeft ons heel veel laten zien  en hij nam ons mee naar allerhande kleine bedrijfjes op het gebied van pinda's,  bruine suiker, een specerijentuin enz. Hij wist waar de lekkkerste ananas werd  verbouwd en leerde ons nieuwe vruchten eten zoals bv snakefruit. Onderweg  zorgde hij voor allerlei lekkere snacks. Het ontbrak ons aan niets. 

                Jon was altijd goed gemutst en wij hebben ontzettend met  hem gelachen.

                Ondanks de relaxte reis hebben wij heel veel gezien  van de prachtige natuur van Sumatra. De orang  oetangs in Bukit Lawang, de vulkanen in Berastagi, het prachtige  Samosir-eiland, het gezellige Bukittinggi, de Haraukloof met zijn vele  watervallen, het meer van Maninjau en tot slot Padang. Op een half uurtje varen  was een bounty-eilandje waar we gesnorkeld hebben. Onderweg zagen we dolfijnen,  zeeschildpadden en vliegende vissen. Ook zorgde Jon ervoor dat wij de grootste  bloem ter wereld, de Rafflesia konden zien.

              Eelco, je kan dit op je website plaatsen als je dat wilt.

              Bedankt Eelco en Jon!

               

              Karin, Remko en Sharon

              Beste  Eelco,

              We  hebben genoten van onze reis naar Indonesië! De reis heeft ons vele mooie  herinneringen gegeven om nog lang met plezier op terug te kijken.

                Agus  was een geweldige chauffeur/gids. Hij heeft ons veel geleerd over de natuur en  de cultuur van het eiland. Hij was er altijd voor ons en toch hadden we niet  het gevoel geen privacy te hebben. Heel lief ook dat we een nachtje in zijn  huis mochten slapen.

                Het  begin van de reis was inderdaad wat heftig, maar gelukkig zat er ook wat rust  in de reis ingebouwd. Zo konden we enigszins uitgerust weer naar huis ;)

                Bedankt  voor de planning, er zat niks in dat we hadden willen missen!

              Misschien  een klein puntje van „kritiek”. Het hotel in Bukittinggi lag direct naast een  moskee. Ik weet niet waarom, misschien omdat het zondag was, maar oproep voor  gebed begon rond 5:00 en hield anderhalf uur aan! En het laatste hotel op het  strand leek een rioolprobleem te hebben. De badkamers roken niet echt fris en  de toiletten spoelden niet lekker door. Misschien heb je hier iets aan voor de  volgende gasten. De locatie van het laatste hotel was wel echt fantastisch, wat  een uitzicht om bij wakker te worden!!

              Al  met al een fantastische reis. Ik raad iedereen aan die naar Sumatra wil gaan,  een gids te boeken. Wij waren echt heel blij met een chauffeur aangezien de  wegen niet zo goed zijn op Sumatra. Ik hoop dat je door onze reclame nog wat  extra klanten krijgt.

              Met  vriendelijke groet,

              Karin  Post

               

              Monique en Patrick

              Hoi Eelco,

              We hebben een fantastische rondreis door Indonesie gemaakt.

              De start op Sumatra georganiseerd door jou is ons goed  bevallen.

                Aries is een goede chauffeur en prettig gezelschap. 

                Sumatra is in het echt veel mooier. We zijn erg onder de  indruk.

              Groetjes Monique en Patrick

               

              

Aardappeleters, Babi Pangang NPO2

              Dag Eelco,
 
              Afgelopen jaar heeft onze gids Nijar (en af en toe in  assisterende rollen Deddy en Aries) de programmamakers Joris, Joost, Bas en Siebren van bureauvoorlichting.nl   mogen begeiden in hun zoektocht naar de oorsprong van Bapi Pangang in Noord Sumatra. De aflevering op Sumatra was een onderdeel van de 10 delige serie de Aardappeleters. Uiteraard zijn wij  erg trots om hier een klein onderdeel van geweest te mogen zijn. Het was voor allen een prachtige ervaring en beleving. 
              Op maandag 9 januarie 2007 is de serie van start gegaan. De aflevering over Babi Pangang kunt u nog terugzien op https://vimeo.com/197536360

 

Mayke en Ton van Vroenhoven

                Dag Eelco,

Hierbij tref je een reisverslag aan van onze  eerste drie weken met Nijar op Sumatra. Als je wilt kun je het op de website  plaatsen. Een reisverslag is misschien een te groot woord, alles minutieus te  beschrijven van dag tot dag is niet zo leuk voor de gemiddelde lezer. Daarom  heb ik ervoor gekozen om een paar hoogtepunten weer te geven met een impressie  en enkele foto’s.

  Verder denk ik dat de tocht die we met Nijar gemaakt hebben  heel veel potentie heeft. We hebben echt een avontuur beleefd, met heel veel  hoogtepunten op plekken waar je normaal gesproken niet komt. Bovendien is Nijar  o.i. de ideale gids. Ik denk dat er heel veel belangstelling bestaat voor een  dergelijke reis. We moeten daar de 14de maar even over doorpraten.

  Fijne kerstdagen en een hele goede jaarwisseling ook van  Mayke,

  Groet

    Ton
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  Dag  Eelco, 

    Gisteren  heeft Nijar afscheid van ons genomen, we hadden er allemaal een beetje moeite  mee, gelukkig zien we hem over een maandje terug op Flores.

    We  hebben een ontzettend mooie tijd met hem gehad op Sumatra, petje af voor zijn  professionaliteit, kennis van zaken, zijn stuurmanskunst en zijn vermogen alles  zeer goed te regelen voor ons. Een betere gids hadden we niet kunnen treffen!

    Het  programma dat we gedaan hebben vraagt ook om een goede gids, het is lang niet  altijd het platgetreden pad en dat vereist aanpassingsvermogen van zowel de  gids als de gasten.

    De  afgelopen weken heeft onze verwachtingen fors overtroffen. Doel van onze reis  was toch om Sumatra en haar bevolking beter te leren kennen, wat ons betreft is  dat meer dan gelukt.

    Ik  denk dat een reis in deze vorm veel toekomst heeft, het is een uniek programma  dat ik nog nergens anders heb aangetroffen. De lengte is mooi, drie weken met  de mogelijkheid om een week eraan vast te knopen aan het strand of het  tobameer, zonder in visumproblemen te komen. Tussen  padang en Jakarta,  makkelijk aan te vliegen en met een dagelijks redelijke reisafstand, die  overigens, zoals wij met Nijar deden volop benut kan worden ( stukken wandelen,  veel informatie uitwisselen over het leven in Sumatra enz.).

    Hoogtepunten  zijn er vele, als we weer thuis zijn zal ik er een evaluatie van maken,  voorzien van het nodige beeldmateriaal. Lebong Tanday en de Baduy zijn zeker de  moeite van het verder uitwerken waard. Het zijn unieke belevenissen.

    Wij  gaan morgen naar Solo en zijn nog wel een paar weken onderweg voordat we op  Flores aankomen.

    Groet  vanuit Cirebon, Mayke en Ton.

 

                Janna Buvens

                Beste  Eelco,

                Graag  wilden wij u nog bedanken voor de goede service. Alles is zeer goed verlopen en  wij hebben toch op die korte tijd dat we er waren, zo goed mogelijk van Sumatra  kunnen proeven! Indien er iemand in onze vriendenkring naar Sumatra trekt,  zullen wij uw organisatie zeker aanraden. 

                  Ook  onze gids was voortreffelijk! Onze complimenten! 

                Met  vriendelijke groeten,

                  

                  Janna Buvens 

 

                Familie Vogels

                Hoi Eelco,

                We willen je  bedanken voor het reisprogramma, het is echt een top vakantie geweest.

                  Wat is sumatra  mooi! Ketambe en Pulau Palambak waren echt heel bijzonder en de rest ook heel 

                  mooi.

                Het is echt super  geweest. Adrial is een goede regelaar, is heel stipt en de kinderen vonden hem  ook heel leuk.

                  Zijn vrouw had echt  een hele lekkere lunch gemaakt, echt een heel leuk ontvangst.

                  Het voetballen bij  het weeshuis was trouwens ook iets waar de kinderen het nog steeds over hebben J 

                  Natuurlijk kan/mag  onze reactie op de site, leuk! Ik stuur ook gelijk wat foto’s mee. 

                Fijn dat je even met  je konden overleggen over een eventuele wijziging, gelukkig was het weer goed  dus was het uiteindelijk niet nodig J 

                Wellicht dat we  volgend jaar weer naar Azie gaan, maar dan een ander deel. De wereld is zo  groot.

                  Mocht je nog tips  of interessante collega bureaus weten, houden we ons aanbevolen. 

              Nogmaals heel erg  bedankt, ook namens de kinderen.

                Groet,

                  Mariska

                 

                Familie Grunberg

                Ha Eelco, 

                We zijn weer terug uit Sumatra, de reis is iets anders  verlopen dan verwacht. Tot aan dag 3 (avond aankomst Ketambe) ging het perfect  maar ik gleed op 1e jungledag uit en verdraaide knie en enkel, ook kreeg ik  snachts al vreselijke diaree dus dat is ook niet handig in de jungle, zijn ook  niet in jungle zelf blijven slapen uiteindelijk. dag eerder via Tongging  (prachtig) naar Samosir, daar smiddags ziek geworden met koorts, overgeven,  artsbezoek etc, ook dag eerder weer naar Medan gegaan voor het geval dat ziekenhuisbezoek  nodig zou zijn. Vanmorgen heel brak teruggekomen, vanmiddag overleg met  huisarts maar voel me al wel veel beter dan eerst. Domme pech natuurlijk, mijn  dochters waren niet ziek en hebben in samosir nog heerlijk bij het zwembad  geleefd en in Medan lekkere massage e.d gedaan in het Hotel. We hebben ondanks  al het gedoe een hoop mooie dingen gezien en beleefd, samen met mijn dochters  mooie gesprekken gehad, en zijn een ervaring rijker. 

                Over Jon waren we echt super tevreden, hieronder een  review voor je site. 

                Review:

                  in principe hadden  wij onze reisplanning inclusief enkele hotels al klaar en geboekt op eigen  houtje voordat we in contact kwamen met Eelco, omdat we op zoek waren naar een  betrouwbare gids. In overleg met Eelco hebben we toen nog een aantal zaken  aangepast en goede tips voor de juiste plekjes en overnachtingsmogelijkheden  gekregen. Dat was zeer welkom want Eelco en onze gids wisten de beste plekjes  veel beter te vinden dan wij en ook nog goedkoper. Dat deel kun je dus  "zelfs op de bonnefooi" goed overlaten aan hen. Hierdoor heb je  tijdens de reis ook enige flexibiliteit om af te wijken van het programma. 

                  Bij het vliegveld in Medan stond onze gids Jon al lachend  op ons te wachten om ons naar Berastagi te brengen en ons 10 dagen te  vergezellen. Jon is een fijne zeer ervaren gids en goede veilig rijdende  chauffeur. Wij houden van de Indonesische keuken en hij heeft ons hier veel  over verteld en ook over hoe alles groeit, geoogst wordt enz. Cacao, koffie,  kaneel bomen enz. Ook een recept gehad voor Jon's verse pindasaus die we snel  gaan uitproberen. Jon is als een vader voor zijn gasten. Hij inspecteert  bijvoorbeeld heel grappig eerst de "keuken" van elk eettentje waar je  op reisdagen onderweg wilt eten of het wel schoon en goed genoeg is. Hij weet  ook precies waar je wel en niet kunt eten. Je bent op zo'n reis natuurlijk veel  met elkaar maar hij blijft heel relaxed op de achtergrond maar staat  tegelijkertijd ook graag met kennis, suggesties en enthousiasme voor je klaar.  Hij heeft ons ook veel geleerd over de cultuur, gebruiken en geschiedenis.  Tijdens de reis werd ik ziek en Jon was toen heel zorgzaam en daadkrachtig bij  bezoek aan een dokter en het regelen van allerlei zaken en omgooien van de  planning. We hadden niet zonder hem gekund. Bedankt voor alles Eelco en Jon . 

                  Lieve groetjes, 

                  Pauline Iza en Donna

 

                Familie Rorije

              Zie de mooie fotoboeken.

              Deel 1: De Anambas Eilanden.

                Deel 2: De Overlandtour van West- naar Noord Sumatra.

                Wij hebben genoten van Agus  en alle lokale gidsen. Super geregekd allemaal! Nogmaals dank.

                Groet van ons vieren, Barbara

                 

                Familie van Triet

                Hai Eelco! 

                Hier alles weer zijn gangetje, gaat goed  met ons. Bij jullie ook? We hebben het er nog veel over. Van de week hebben we  Deddy gesproken via de app en met fotootjes en filmpjes. 
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              Sieta en Jan-Hendrik Veenkamp

              Beste  Eelco,

afgelopen  woensdag zijn we weer teruggekomen hier in Haarlem.  Wat een geweldige  ervaring is onze reis geworden.

We  hadden er vooraf veel zin en alle vertrouwen in en dat is 100% uitgekomen.   Als allereerste wil ik Deddy Iwanto noemen.  Hij is voor ons een  ideale gids/reisgenoot/chauffeur geweest.  Ons contact was vanaf het begin   heel prettig en groeide vlot uit tot een vriendschappelijke relatie.

Zelf  op de laatste dag toen we vanuit De Harau-vallei vanaf de Homestay van Noni   naar het vliegveld van Padang reden, stopte hij diverse keren om ons nog  van alles te laten zien. We namen op een mooi plekje bij de rivier rustig de  tijd om afscheid te nemen.  Zodat dat niet op het laatst vlug bij de  luchthaven hoefde.

Sieta  en ik waren zo blij met zijn discretie en tegelijkertijd zijn presentie op de  talloze momenten waarin hij voor ons optimaal Indonesië ‚opende’.

Een  kundige, professionele, ervaren gids met een talent voor omgaan met mensen.

Kortom  we zijn nog positief vol van de vele, vele indrukken die we hebben opgedaan.   Wat hebben we veel plekken gezien en ervaren.  Het tropische eiland;  Samosir, de jungle track vanuit Ketambe waren de hoogtepunten van een reis die  direct al een heel emotionele start had op Java: het bezoek aan de  erebegraafplaats...

  De  volgende dag  op Sumatra o.l.v. Deddy naar Tindjowan was ook zo intens.   Heel goed dat we dat meteen in het begin gedaan hebben.

  Ik  was zelf nog nooit in Azië geweest en moest heel erg wennen aan het beeld op  straat met name in de steden.  Langzaam werd het vertrouwd voor me.

  De  rijkdom van de natuur is overweldigend.  En wat hebben we heerlijk  gegeten...

Ik/we,  kan/kunnen nog veel veel meer schrijven maar we laten het nu maar even hierbij.    Ook voor jou Eelco dus veel hulde voor je geweldige bedrijf/team: Gids  in Sumatra!

  Het  zou zomaar kunnen dat we met onze kinderen weer gaan aankloppen. We hebben en  groot netwerk en zullen zeker reclame voor jullie maken. Als je een reactie op  de website wilt laat het weten.

Hartelijke  Groet,   J-Hendrik & Sieta

 

                Familie Beukers

              Halo Eelco,

               Anambas overtrof al onze verwachtingen. Super!!

                  Deddy heeft ons ook heel goed begeleid. Onze complimenten,

                  Zie onze foto's van "Amazing Anambas".

              [image: ][image: ][image: ]

                Debora, Marcel, Mac en Gwenn

                 

                York en Linda

                Hoi Eelco,

                Bij dezen nog het beloofde  verslag (en een kleine video impressie) van onze twee weken in Sumatra. Na een weekend te zijn verbleven in  Kuala Lumpur hadden wij een avondvlucht naar Medan. Daar werden we opgehaald  door Aries. Kennisgemaakt in de auto maar vooral om ons heen gekeken, eindelijk  in IndonesiÃ«. Het land van mijn opa en & oma, het land van alle verhalen  en herinneringen die wij nog nooit in het echt hadden gezien. Om onze reis te  vertellen zijn te veel pagina's nodig ik omschrijf dus hierbij de route en de  hoogtepunten: Medan - ( tempels, kindertehuis) - Tangkahan - (mooi stukje  natuur en uitzichten vanaf hangbrug, warmwaterbron, waterval) - Bukit lawang (2  dagen jungle trek orang oetan's, makaak, thomas leaf monkey FANTASTISCH!!,  raftend terug, ) - berastagi (fruitmarkt) - tongging (mooie rit, waterval,  leuke overnachtingsplek, Theeplantage), - Samosir - (genieten, dorpjes,  boeddhistische tuin, minangkabau cultuur leren kennen). - Sipirok (mooie tocht,  lekkere lunch, hotwater springs, jungle view) - Bukkittingi - houten  hangbruggen, mooie lunchplekken, over de evenaar heen. - Harau vallei (  fantastische natuurlijke omgeving met een hele aardige eigenaar, mooie  wandeltochten door rijstvelden en langs de canyon, vleesetende planten gezien!)  - 2 dagen eilanden bij Padang - ( duiken, snorkelen, schildpadden, tropische  vissen) Ik ben vast nog het een en ander vergeten want je maakt elke dag wat  mee wat je nog nooit hebt gezien. Aries was fantastisch, hij regelde alles voor  ons en hield overal rekening mee, na een tijdje ga je van deze man houden. Voor  ons gevoel houden we een vriend aan deze reis over en een aantal fantastische  herinneringen. Wat wij minder prettig vonden was de dierentuin in Bukkitingi  (heel veel dierenleed), en achteraf hadden we liever ook geen olifanten  gewassen (het ruikt naar dierenleed).

                [image: ][image: ]

                 

                Ron en Ina

                Beste Eelco,

                  Maar Sumatra is in één woord  GEWELDIG. We hebben genoten.  

                  Ook de 12 dagen met Aries was zeer  geslaagd. Een goede gids/chauffeur. Veel gelachen en gezien.

                  We gaan zeker nog eens terug naar  Sumatra en reken maar dat we weer een beroep op je zullen doen.

                  We wensen je verder veel succes met  je organisatie en zullen je zeker aan onze vrienden/bekenden aanbevelen.

                Groetjes en tot kijk.

                Ina en Ron Korn

                 

Marijke en Ellen

              Wij waren in Sumatra van 1 tot en met 16 oktober 2015.

                 Van  te voren hebben we regelmatig contact gehad met Eelco, om de door ons gewenste  globale reis om te zetten in een haalbaar reisplan, aangevuld met enkele  geweldig goede ideeën van Eelco zoals Kawah Putih en Pulau Palembak. 

                  Wij reisden vanaf Padang en vlogen terug vanaf Medan. Het  resultaat was geweldig.

                  Met onze gids Agus hadden wij vanaf het eerste moment een  goede klik. We spraken meestal Engels met elkaar maar hij verstaat wel wat  Nederlands en kan ook wel wat Nederlands spreken. Agus liet ons alles zien wat  Sumatra biedt aan rijkdommen: zoals wat er aan de bomen groeit aan fruit, hoe  de rijst wordt verwerkt, maar ook het zoeken naar goud, het maken van  palmsuiker en het winnen van wierook. We hebben eitjes gekookt in een  heetwaterbron en we hebben een demonstratie gekregen hoe je van bepaalde  bladeren respectievelijk een oogdruppelpipetje en een toeter kunt maken. We  hebben kokosnoten geproefd en rijst geslagen. We zijn in een heel oud bijzonder  huis geweest waar hij -zoals overal - veel over wist te vertellen en het was  heel fijn dat hij ons van te voren leerde hoe je in bepaalde streken de  plaatselijke bewoners kon begroeten met een andere tekst dan het gebruikelijke. 

                  We vonden het ook leuk dat Agus ons mee nam naar zijn huis  en we kennis konden maken met de familie. 

                  Agus was er altijd voor ons, meestal op de achtergrond, een  enkele keer aten we samen. Hij voelde zich erg verantwoordelijk voor ons  welzijn, zorgde iedere dag voor een flesje water in de auto en op Pulau  Palembak stond hij voor ons in de keuken een heerlijke fruitsalade te maken.

                  We zaten veel in de auto en hebben onderweg heel veel gezien,  genoten en veel met elkaar gelachen. Agus heeft ons veel geleerd over Sumatra,  de bijzondere bouwstijlen, de gewoontes van de verschillende culturen.

                  Hoogtepunten van onze reis waren de Harau vallei en het  bijzondere verblijf daar; het prachtige Kawah Putih (let wel, het is een hele  slechte weg om er te komen…); Bukit Lawang (onvergetelijk….de mooie Orang  Oetans met jongen en de schattige Thomas Leaf aapjes) en het bijna onbewoonde  “Bounty eiland” Pulau Palembak waar je je letterlijk aan het einde van de  wereld waande. 

                  Tijdens onze reis hebben we sommige mooie uitzichten niet  kunnen zien wegens de smog van de branden en de wind die kennelijk was  gedraaid. Dat heeft onze reis echter niet minder mooi gemaakt. Eerder vinden  wij het erg voor de bevolking dat het zo is. We willen geïnteresseerden vragen  zich niet te laten afschrikken door de verhalen over de smog. Sumatra heeft nog  zoveel moois en interessants te bieden. Ga het zien, regel het met Eelco en  vraag of Agus je gids kan zijn, vrijwel een 100% garantie voor een  onvergetelijke reis.

                  Onze hartelijke dank aan Eelco en Agus voor alle goede  zorgen, voor, tijdens en na onze reis.

                Groet, Marijke en Ellen

 

                Familie Lampe

                Hi Eelco,

                We zijn het  er unaniem over eens dat Sumatra by far het leukste deel van onze reis was.

                  Fijn dat je  ons had geadviseerd om er twee weken rond te reizen.

                  Hoogste  hoogtepunten vonden wij, en vooral ook de kinderen, Ketambe en Harau.

                  Zij zijn dol  op dat kleinschalige, contact met de locals, lekker primitief.

                  Het eiland  vonden we ook heel leuk, prachtig gesnorkeld, maar wel balen dat we geen zoet  water hadden om af te spoelen de eerste dag.

                  Tweede dag  gelukkig wel.

                Nijar was  absoluut geweldig! Vertelde veel en leuk, was aardig betrokken en ervaren, trok  leuk op met de kids, spreekt leuk Nederlands met een grappig, exotisch accent  (maar dat weet je allemaal …).

                Java viel  tegen eigenlijk. Yogya is echt de moeite niet en de Borobudur een must-see  misschien, maar belachelijk duur (kids geen korting want geen studentenpas; dat  is misschien nog een toekomstige tip aan klanten om een schoolpasje mee te  laten nemen) en ach … geef ons maar jungle …

                Ijen in de  nacht was bijzonder, Bromo zijn we gelukkig niet in de tourist trap getrapt …  ons hotel lag prachtig! En de treinreis Bandung-Yogya wel mooi, maar als je net  2 weken door Sumatra hebt gereisd ….

                  Wel een  goede keuze om te treinen trouwens, comfortabel. 

                Bali was  toeristisch, Pemuteran snorkeltrip duur (wel mooi gesnorkeld off the beach), en  de rest … ach … leuk voor een paar dagen. Wel lekker eten. Al miste ik zowaar  af en toe de spices ...

                Reflectie op  de hele reis. Te weinig natuur in het tweede deel van de reis vooral. Sumatra  was geweldig, ook qua cultuur.

                  Als ik de  reis weer zou samenstellen, zou ik denk ik Java skippen en toch Flores opnemen  (als dat betaalbaar is).

                Wij  vertellen iedereen natuurlijk dat als ze naar Indonesië willen voor een  rondreis, dat ze zeker naar jouw site moeten gaan. En als het even kan Nijar  als gids te krijgen …

                Hartelijk  dank voor deze prachtige ervaring!

                Groetjes,

                Joek

 

				Gertine en Dennis

                Zeer uitgebred reisverslag (SUM01 + Kerinci), 

                Dag 1 & 2 Amsterdam - Medan..... Dowload het gehele verslag download Reisverslag2015GD

              

                Onze ervaringen/bevindingen

              Via het broertje (Bas) van Dennis en zijn vrouw (Patricia) zijn wij aan het adres gekomen van Eelco. Gertine heeft contact met Eelco gezocht en we werden direct uitgenodigd om bij hun thuis te komen praten over de plannen die wij hebben om een rondreis te maken over Sumatra. Gewldig construct om zo je reis te kunnen maken, Eelco heeft ons heel veel verteld en laten zien toen we bij hem thuis waren en we hebben samen de reis, die Gertine voor het grootste gedeelte al had gemaakt, doorgesproken. Deze middag hebben we aan kunnen geven wat onze wensen zijn, wat we belangrijk vinden en dat we heel graag met een gids willen reizen die Nederlands spreekt. Eelco sluit goed aan bij onze wensen, hij luisterd goed naar je en hij komt direct met super gave ideeen om de reis nog mooier te maken. Eelco is na ons bezoek gaan informeren of Nijar (gids) beschikbaar is in de periode van mei. We hebben vanaf eind januari (bezoek thuis) tot aan het vertrek nauw contact gehad met Eelco, hij heeft ons geweldig geholpen om de reis in elkaar te zetten en gaf ons steeds weer tips over plekken die super gaaf zijn om te bezoeken, ook plekken waar geen toeristen komen. Vlak voor vertrek kwam Bas nog met foto's die hij op facebook had gezien van hun gids, we hebben direct contact opgenomen met Eelco en gevraagd of de plek Kawah Putih nog ingebouwd kon worden in ons programma, niks is teveel en Eelco regelt het voor je. In Sumatra aangekomen zijn we super opgevangen door Nijar, onze gids. Het is zo ontzettend prettig om te reizen met eemn gids, Nijar weet alle mooie plekken, hij onderhandeld steeds voor je over prijzen, waardoor je altijd een goede prijs krijgt en tijdens de hele vakantie is Nijar echt een maatje. We mogen hem alles vragen, niks is te gek en hij regelt alles ook super goed voor ons. Nijar is een super lieve, rustige, vriendelijke man die ontzettend veel kennis heeft over Sumatra en alle plekken die je gaat bezoeken. Het fijne aan reizen met een prive gids is dat je de reis ter plekke overal aan kunt passen, je kunt alles in overleg met de gids beslissen. Wil je ergens langer blijven, is het geen probleem, wil je eerder weg is het ook geen probleem. Tijdens de reis kom je op zoveel mooie plekken, maar nergens heeft Nijar haast en hij laat het geheel aan ons over hoe lang wij ergens willen blijven, heerlijk toch dat het niet allemaal snel snel moet. Verder is het zeer fijn om een gids bij je te hebben die alles voor je regelt in deze samenleving. Je weer bij vertrek al dat de kans op vertraging oplopen tijdens je reis zeer klein is, je hoeft niks zelf uit te zoeken en je bent niet afhankelijk van de lokale bevolking/busjes om je te verplaatsen van plek naar plek. We hebben 4 weken vakantie, dan wil je er het maximaal haalbare uithalen, dus dingen zelf uit moeten zoeken of vertraging oplopen is echt zonde van de tijd. Het reizen met een gids betaald zich dubbel en dwars terug, je ziet het echte Indonesiche leven, je komt op plekken waar je als backpacker niet zult komen en het kost een stuk minder tijd om te reizen van plek naar plek. Verder is een mooie bijkomstigheid dat je de kans krijgt om vaker samen op de foto te staan, Nijar hoef je het maar te vragen en hij maakt de foto's voor je. Al met al, dat lees je ook al wel terug in het uitgebreide reisverslag, is dit een super gave en onvergetelijke ervaring geworden. Ons advies is adviseer bij Eelco naar de mogelijkheden, je zult gaan ervaren hoe fijn  het is om op deze manier je eigen reis samen te kunnen stellen, gebruik te maken van de ervaring van Eelco en zijn vrouw en je een geweldige gids hebt tijdens je rondreis over sumatra. Wij keren in de toekomst zeer zeker nog een keer terug naatr Sumatra en regelen onze reis dan via Eelco en zouden dan super graag weer met Nijar de reis willen maken.

                 

				Mar Sarens

                2 maanden Sumatra, maart –  mei 2015 van Banda Atjeh t/m Jakarta 

                RumahSayaDimana/  waar  is mijn (t)huis 

                Er is al heel veel geschreven over de prachtige highlights  van Sumatra, ook ik heb deze allemaal mogen bewonderen maar dat was voor mij  niet het hoofddoel.

                Voor mij was het meer dan een nostalgie tour. Mijn  persoonlijke missie was het volgen van de voetstappen van mijn familie,proberen  de puzzelstukjes op z’n plek te krijgen.Als 2eIndo generatie op zoek  naar datgene waar de 1e generatie niet over sprak…Ook een eigen  stukje identiteit ontdekken, ik ben Indo maar waar hoor ik thuis..

                  Daarnaast wilde ik graag veel interactie met de mensen daar  en het land leren kennen met zijn gebruiken en mentaliteit.

                Hier rekening mee houdende heeft Eelco getracht een adequaat  reisschema op te stellen waarin ruimte zou zijn voor mijn missie en daarnaast  de nodige ontspanning zou geven.Zeer nadrukkelijk heeft Eelco steeds aangegeven  dat het gemaakte reisschema te allen tijde kon worden aangepast.

                  ( en dat was maar goed ook want we hebben wel 4 x  aanpassingen gemaakt).

                Als gids werd mij Deddy voorgesteld, wel met een onderbreking  (ivm een eerder geplande trip van Deddy) die opgevuld zou worden door Aries.

                Mijn trip was van Banda Atjeh t/m het zuidelijkste puntje  van Sumatra en de oversteek naar Jakarta waar ik ook nog enkele dagen heb  vertoefd. Het was een groot, prachtig, indrukwekkend en waanzinnig avontuur.  Ja, ik heb veel antwoorden gevonden maar er zijn ook vragen gebleven waarvan ik  hoop dat die nog beantwoord zullen worden.

                Het reisschema is door mijn zoektocht diverse malen  aangepast. Deddy’s kennis van de geschiedenis van Sumatra heeft veel toegevoegd  aan antwoorden op mijn vragenIk wist heel weinig van mijn familie geschiedenis  maar door deze reis is het een stuk helderder geworden.

                Uiteraard waren er de highlights, 1 wel heel speciale die ik  graag wil delen… Tijdens een lunch in een RumahMakan met (inmiddels) Aries,  stond de televisie aan en ik zag een prachtig stukje natuur en kinderen die met  een lorrieeen oud spoorlijntje volgde en vervolgens bij een oude mijn terecht  kwamen. Ik was zo enthousiast geworden dat ik gelijk riep dat ik daarheen  moest! Helaas konden wij niet achterhalen waar dat was op dat moment maar Deddy  heeft achter de schermen de benodigde info weten te achterhalen en uiteraard  heb ik dit avontuur mogen beleven!.

                  Hiervoor moet je wel zuidelijker reizen nl., omgeving Bengkulu  (details bij Eelco bekend). Het grote avontuur in de Molex, (het treintje,  oftewel motor lorryexpress),  het  mijndorpje en de lieve mensen die ons zo hartelijk onthaalden,het was zo de  moeite waard!!De Molex is de enige ontsluiting van het dorpje. Geen scooters,  auto’s of fietsen… 2 Nachten in het [bookmark: _GoBack]Gemeenschapshuis  geslapen, een mijn bezocht, (klimmen en klauteren) een oud Nederlands kerkhof  (niet veel van over) nog meer klimmen en klauteren. Gesproken met de mensen van  daar die het geweldig leuk vinden om nieuwe mensen te ontmoeten en hun verhaal  te vertellen over hoe het eens was in de, voor hun, goede oude Nederlandse tijd.  Mijn wens om op een lorrie te rijden werd ook ingewilligd. Ik op een lorrie  door het dorp en geduwd door de rijke kinderschare!. Ik heb er intens genoten!  Het was geweldig!!

                Natuurlijk heb ik een jungle trekking gedaan, door  natuurparken gereden, ( elke berg is inmiddels“ mijn berg”), olifant gewassen  en gevoerd, tubing en zwemmen bij een waterval…, grotten bezocht en afgedaald  in een oude kolen mijn… Veel oude treinstations bezocht en bezichtigd en zelfs  een oud Nederlands huis mogen bezichtigen van de huidige bewoners. 

                  Zodra men begreep van mijn zoektocht, alle medewerking  krijgen en veel tekst en uitleg gekregen.…

                Belangrijke persoonlijke zaken ontdekt, emoties die soms  zwaar waren. Het hoorde er allemaal bij.

                  Voor mij moest dit de reis van mijn leven worden…. Dat was  het ook. Veel puzzelstukjes op zijn plaats kunnen schuiven…. Zo bijzonder om de  geboorteplek van mijn vader te vinden ( zonder adres), mensen te spreken en dat  dan blijkt, ( wij allen 3e generatie) dat onze opa’s collega’s  waren…

                  De enige foto van mijn oma is uitgelegd, het geboortehuis  van mijn vader is getekend, etc. etc. Geen moeite was men te veel om mij info  te geven.

                  Het waren bijzondere ervaringen, bijzondere verhalen…. 

                  Rumahsayadimana? Ik ben van Sumatra gaan houden en voel me  daar ook thuis.

                  Trots op mijn afkomst en mijn 2 thuislanden.

                Alhoewel de reis organisatie: “Gids in Sumatra” heet en daar  ook in is gespecialiseerd, is nu wel gebleken dat ook Jakarta (Java) nu ook  bekender terrein is geworden voor de gidsen.

                Zowel Deddy als Aries hebben hun bijdrage kunnen leveren aan  mijn zoektocht en mijn reis. Met beiden heb ik ontzettend genoten, veel van hen  kunnen leren en ook veel kunnen lachen.

                  Ik kan beiden als gids van harte aanbevelen.

                  Het was een geweldige ervaring van 2 maanden!!   Ik heb intens genoten van het land, de  bevolking en alles wat op mijn pad is gekomen. Zonder jullie was dit echt nooit  gelukt…

                Terima Kasih Deddy en Aries en Eelco!!   

                Warme en hartelijke groet,

                  Mar Sarens

 

                Monique en Marcel

                Onze onvergetelijke reis door Sumatra met Aries als gids. 

                DIn mei 2015 gingen we na 1 week Java, voor 2 weken naar Sumatra. Op zoektocht naar een reisagent kwam ik via google op www.gidsinsumatra.nl. Een reis op maat en niet het standaard pakket; dat is wat we wilden. Dat beloven meer reisorganisaties maar uiteindelijk konden ze onze wensen niet waarmaken. We wilden te veel, te ver en te snel. Een verademing toen ik in contact kwam met Eelco. Eelco dacht mee en zei gelijk natuurlijk daar kan ik wel een mooie reis voor maken. Zowel het zoeken naar roots als veel zien en doen. En niets was minder waar. 

                Wat hebben we genoten!! Een prachtig programma maar, niet onbelangrijk een fantastische gids. Aries Luhur een bescheiden gids/chauffeur voor wie niets teveel was. Hij regelde alles tot in de puntjes voor ons, zorgde dat we niets te kort kwamen. Wist alle mooie plekjes voor een extra foto of iets leuks om te zien. Geen bussen vol toeristen. gewoon relaxte prachtige plekken gezien. Eelco had een grof programma gemaakt. Elke dag keken we samen wat we wilden, Aries had veel ideeën en boekte dan onze keuze.Overal stonden de prima gidsen die ook met ons de gekozen activiteiten deden keurig op tijd klaar. Om wat plekken uit het verleden te vinden zocht hij veel op internet, vroeg iedereen onderweg en uiteindelijk lukte het om een oud huis terug te vinden. Een bijzonder gevoel. 

                Wat hebben we genoten!! Een prachtig programma maar, niet onbelangrijk een fantastische gids. Aries Luhur een bescheiden gids/chauffeur voor wie niets teveel was. Hij regelde alles tot in de puntjes voor ons, zorgde dat we niets te kort kwamen. Wist alle mooie plekjes voor een extra foto of iets leuks om te zien. Geen bussen vol toeristen. gewoon relaxte prachtige plekken gezien. Eelco had een grof programma gemaakt. Elke dag keken we samen wat we wilden, Aries had veel ideeën en boekte dan onze keuze.Overal stonden de prima gidsen die ook met ons de gekozen activiteiten deden keurig op tijd klaar. Om wat plekken uit het verleden te vinden zocht hij veel op internet, vroeg iedereen onderweg en uiteindelijk lukte het om een oud huis terug te vinden. Een bijzonder gevoel. 
Olifanten, apen, prachtige bloemen, adembenemende landschappen, watervallen, indrukwekkende gebouwen en een leven wat zich langs de weg afspeelt. Wat een prachtig eiland en wat een aardige lieve mensen! En na de prachtige Harau Vallei , als afsluiter twee dagen op een onbewoond bounty eiland…. wat wil je nog meer!                                                                                                                          
Aries wist ontzettend veel, we hebben uren met hem gepraat en veel geleerd over het leven van alledag, de politiek, de religie, de gebruiken en de prachtige natuur. Hij wist overal wat vanaf. Hij kent de weg, rijdt relaxed en goed. Verzorgde ons super goed. De papaja en de ananas die  hij steeds regelde heerlijk!!   En ook niet onbelangrijk, je bent toch twee weken samen, het was gezellig samen. We hebben gelachen en genoten. Hij was niet alleen gids en chauffeur ook als ‘dokter’ was ik hem zeer dankbaar. De pillen die ik van hem kreeg werkten direct!. 

                Eelco en Aries, beide zeker aan te bevelen, heel erg bedankt voor onze onvergetelijke vakantie! We hebben een prachtig fotoboek gemaakt waardoor we nog vaak zullen “nagenieten”. En wie weet tot ziens!!!

              Monique Haveman en Marcel van der Kuyp 

                 

              Denise en Bart

                Dag Eelco, 

                Dankjewel voor je mail. We zijn sinds dinsdag weer terug in  het grijze, koude NL. Even wennen na het bruisende Indonesie.. 

                  We hebben een fantastische tijd gehad. Na Sumatra zijn we  nog 2 weken in Java en Bali geweest, maar al bij het afscheid met Deddy  begonnen we Sumatra al te missen, en dat gevoel hebben we op de andere eilanden  steeds meer gekregen. 

                Sumatra was een geweldig avontuur, en we hadden er graag  langer gebleven. Hopelijk kunnen we nog eens gaan. De prachtige natuur (en zo  rijk aan fruit, bloemen, kruiden), de levendigheid op de weg, alle bereidingen  van eten en maakprocessen langs de weg, de vriendelijke mensen, de rust en de  geweldige dingen die we hebben ondernomen: we kijken er met enorm veel plezier  op terug. Juist de dagen dat we veel reisden in de auto waren de beste, iedere  plek was weer anders en er is langs de weg zoveel te beleven. En we hebben het  gevoel dat we echt hebben geboft met Deddy als gids, het was super gezellig en  hij heeft ons zoveel laten zien en zoveel verteld over het leven, de cultuur en  tradities. Veel geleerd en beleefd en we vonden het een beetje verdrietig om  afscheid te moeten nemen. 

                Gelukkig hebben we een enorme lading foto's gemaakt, die ga  ik binnenkort eens uitzoeken. Daarbij zitten ook best veel toffe portretfoto's  van plekken, mensen en momenten onderweg. Als je wilt, kan ik een kleine  selectie naar je toe sturen (omdat ik weet dat je nog met de website bezig  bent!). 

                We willen je bedanken voor het regelen van onze reis en de  fijne communicatie in de voorbereidingen. Het semi-flexibel reizen is ons goed  bevallen en doen we graag nog eens, en graag weer met Deddy!

                Veel succes met de onderneming, en hopelijk tot ziens!

                Groeten, 

              Bart en Denise

               

              Familie Roozendaal (De bende van 4)

                Van Padang naar Padang via Gids in Sumatra met Nijar Saputra

                  December 2014

                  De reis hebben we met Eelco en Nijar voorbereid en de  insteek was om af te wijken van de gebaande paden, een avontuurlijke tocht met  veel natuur en cultuur te maken. Het is helemaal gelukt en het was zeer  geslaagd. Nijar was onze gids/chauffeur en beide taken deed hij professioneel,  met veel aandacht en zorg en met humor! Nijar spreekt goed Nederlands, zo goed  dat hij ook grappen kan vertellen, woordspelingen maakt en allerlei  uitdrukkingen en gewoonten kent. Tsjongejongejonge!

                  Wij hebben de tocht gemaakt met zijn vieren, man (68), vrouw  (64), dochter (23), vriend van dochter (26). We zijn alle vier zeer enthousiast  over wat we hebben gedaan en wat we hebben meegemaakt. De formule van Gids in Sumatra  spreekt ons erg aan. Je kunt je reis op maat samenstellen én de lokale  bevolking verdient aan je. Je logeert in Indonesische hotels of wisma’s ,  bamboehutjes of houten huisjes. Je eet in warungs  of kleine rumahmakan (restaurantjes). Je  koopt op markten wat je nodig hebt voor onderweg. Je maakt gebruik van extra  gidsen bij jungletochten of olifantentocht en zij worden ook goed betaald. 

                  Nijar regelde werkelijk alles voor ons en dat maakte dat we  de 17 dagen helemaal hebben kunnen uitbuiten. ’s Avonds bracht hij ons naar de  heerlijkste eethuisjes.  Als we een lange  reisdag hadden, stopte hij regelmatig en liet ons een stukje langs een rivier  lopen, langs theeplantages of door een rubberplantage. Hij zorgde voor de entrees  van parken, stranden en typische Minangkabau woningen. Hij regelde de  overnachtingen, de gidsen, de boottochten. Hij vertelde ons over de historie,  over de plantages, over de bomen en vruchten, liet ons duku proeven, verse  rambutan, sate van de sateman, kroepoek van de kroepoekman. Ook de d[bookmark: _GoBack]odolkentang, de Indonesische variant op drop, was een ontdekking.  En zo kan ik nog veel meer vertellen. Het is voor ons een culinaire reis  geworden. Padang eten of Minangkabau voedsel, we konden er elke dag weer van  genieten en we konden steeds meer sambal aan.

                  West Sumatra oftewel Sumatra Barat, Jambi en Riau zijn de  provincies die we bezocht hebben. Padang, KersikTua (Kerinci park),  Sungaipenuh, Lempur, Bangko, Bukit 12, Air Molek, Bukittinggi,  Paguruyung,Harau, via  Bukittinggi en  Maninjau terug naar Padang, PulauPemutus en naar Padang Minangkabau Airport. 2  grote jungletochten, 2 wat kleinere, 1 tocht op halfwilde olifanten, ontmoeting  met Kubustam, orang rimba, raften op bamboevlot, tocht op becak doordesa’s en kampongs  en tenslotte snorkelen in het paradijs. Een zeer actieve verrassende reis. Alleen  in Bukittinggi zijn we enkele andere toeristen tegengekomen, verder waren we  altijd met de bevolking van Sumatra, o.a. Minangkabauers, Bataks, Javanen,  Chinezen, Maleisiërs. We voelden ons welkom. De paar woorden Bahasa Indonesia  werden enorm gewaardeerd en er werd veel gelachen. Vriendelijke blikken. We  staan op veel foto’s met families, groepjes jongeren, medewerkers van hotels. 

                  En nu zijn we orang Belanda goreng! Beetje verbrand dus. Wat  een  mooie afsluiting op Pemutus, het  koraal, de prachtige zeesterren, de zeer giftige ringslangplatstaart en de  heerlijk warme Indische oceaan. 

                  We genieten na van een onvergetelijke reis! We hadden van  tevoren niet kunnen bedenken dat we zulke bijzondere ervaringen zouden opdoen,  vooral omdat Nijar onze gids was.

                  Dank je Nijar, dank je Eelco. 

                De bende van vier: Fred, Tineke, Anna en Karel

 

                Geert & Anneloes

                Hoi Eelco,

                  Via deze mail willen je ontzettend bedanken voor je  geweldige   reisvoorstel! We hebben zo erg genoten van Sumatra! Je schoonvader    heeft ons fijn rondgereden en hebben echt een goede tijd gehad. Vooral   de  Ketambe en Palambak (Pulau Banyak eilanden) waren onwijs gaaf. Via   dit linkje een impressie van onze  reis (zullen wel bekende beelden   zijn;)).

              Youtube-Geert_Schouten>Sumatra:Samosir,Tongging,Ketambe,Pulau Banyak

                Flickr-Geert_Schouten>Sumatra:Samosir,Tongging,Ketambe,Pulau Banyak

                 

              Natasja & Maarten 

                Pulau Weh was geweldig. Heerlijk gedoken. We waren de enige  gasten dus kregen heel veel aandacht. Op het vliegveld van Medan werden we  netjes door Yacub ontvangen. Echt een geweldige gids. Veel humor, erg gezellig,  heel informatief, goede chauffeur en heel dienstverlenend. We zouden zo weer  terug gaan naar Sumatra om nog een trip te maken. Nog bedankt voor alle goede  zorgen. Groet Natasja.

 

              Erwin &  Nikki

              Hoi Eelco,

              We zijn  afgelopen vrijdag weer terug gekomen vanuit het fantastische Indonesie!

                wij willen  je graag nog even bedanken voor de prachtige reis die je voor ons hebt  uitgestippeld!

                ik denk dat  de foto's genoeg zeggen :)

              Ook willen  we even zeggen dat we een super leuke tijd hebben gehad met Aries.

                Een leuke,  gezellige en spontane man met heel veel kennis van Indonesië over het algemeen,  maar toch vooral over Sumatra.

                En  natuurlijk ook heel belangrijk, altijd in voor een geintje :)

              We hebben  echt een vakantie gehad om nooit meer te vergeten.

              hierbij een  kleine selectie uit onze vele, vele foto's :)

              

              Kan ik nog  wat doen voor je website of iets dergelijks?

              Groeten,

                Erwin &  Nikki

               

              Arne en  Willemijn

              Hoi Eelco,

              We zijn  inmiddels, helaas, alweer een week thuis. De wassen zijn gedraaid en we hebben  er ook alweer een werkweek op zitten. Het is zo jammer dat je moet  werken tussen je vakanties door ;) We hadden je al eerder willen mailen, maar  door de drukte op ons werk was dat er nog niet van gekomen, excuus!

              Ondanks de  geannuleerde vluchten van Singapore en de ziekte van Arne hebben we echt  een ge-wel-dige vakantie gehad! We hebben veel gezien en veel  gedaan. Hieronder is in vogelvlucht te lezen wat we gedaan hebben.

              De dag van  aankomst in Medan zijn we gelijk doorgereden naar Tangkahan, waar we in het  pikkedonker aankwamen. De volgende ochtend zagen we wat een mooie plek het was!  We zijn na het ontbijt naar de olifanten gewandeld. Toen we die imposante  dieren vastgeketend zagen staan hadden we in eerste instantie wel wat  twijfels... Maar, het alternatief in het wild is waarschijnlijk niet heel veel  beter. We hebben besloten om te genieten van het wassen (en gewassen worden)  van de olifanten. De tocht op de rug was prachtig! We vonden het heel leuk  en fijn dat een van de medewerkers met onze camera foto's van ons maakte. Die  middag heeft Deddy ons een heerlijk plekje laten zien waar we konden  afkoelen/zwemmen.

              De dag erna  zijn we naar Berastagi vertrokken. Omdat we een dag later aan waren gekomen, en  omdat het zicht door de as en smog heel slecht was, hebben we besloten om daar  maar één nacht te blijven.

              Na een nacht  in een luxe hotel zijn we doorgereden naar Ketambe. De jungle tocht was voor  Willemijn het hoogtepunt van de reis. Arne voelde zich toen helaas al niet  lekker. Desalniettemin heeft hij wel ontzettend genoten. Onze gids, Udin,  was heel gedreven en heeft goed zijn best gedaan om de orang oetangs te  spotten. En met succes. De eerste middag hebben we er drie gezien (een  mannetje, een vrouwtje en een kleintje); WOW! Wat een beesten! Na een redelijk  slapeloze nacht hebben we kunnen relaxen in een hotspring. Udin heeft daar in  het water een lekker eitje voor ons gekookt. Na de lunch zijn we via de kortste  route terug gelopen naar het guesthouse. Onderweg hebben we nog drie orang  oetangs gezien; een mannetje, een vrouwtje en een babytje. Nog een keer  WOW! 

              Onze  volgende bestemming was, zoals je weet, Tongging. Aangezien we daar ook maar  één nachtje bleven hebben we niet veel van de omgeving gezien. Uiteraard zijn  we onderweg naar Samosir wel gestopt bij de waterval. Prachtig! Ook hebben we  genoten van verse thee op een van de theeplantages. 

              Eenmaal bij  Tabo Cottages aangekomen hebben we het een aantal dagen rustig aan gedaan.  Arne begon zich steeds slechter te voelen. We hebben dan ook vrij snel besloten  om daar wat langer te blijven. Helaas voelde Arne zich op een gegeven moment zo  slecht dat we naar een dokter zijn gegaan. Het was heel fijn dat Deddy er bij was,  het Engels van de arts en verpleegkundige was niet al te best. Arne heeft o.a.  antibiotica gekregen, waarna het langzaamaan iets beter ging. Toch hebben we  afgezien van een bezoek aan de Banyak eilanden. We begrepen dat de hygiene daar  wat minder zou zijn, vandaar. 

              In plaats  van de Banyak eilanden zijn we nog een keer naar Berastagi gegaan. Het zicht  was een stuk beter, dus we hebben de Sinabung vulkaan eindelijk gezien. De dag  erna hebben we zelfs live kunnen genieten van een vulkaanuitbarsting. Dat was  voor Arne het hoogtepunt. Het weer was die dag zelfs zo goed dat we de Sibayak  vulkaan nog hebben beklommen. Toen we boven waren kwamen de wolken toch steeds  dichterbij, dus we hebben niet kunnen genieten van het uitzicht vanaf de  vulkaan. Wel hebben we de krater goed bekeken. Vreemd idee dat de plek waar wij  gestaan hebben opeens zou kunnen ontploffen... We vonden het een bizar mooi  landschap! Na de wandeling konden we ontspannen in een hotspring en daarna nog  even in het hotel.

              Onze  volgende bestemming was Medan en het Aryaduta hotel. Wat een ervaring, een  5-sterren hotel! De stad Medan vonden we niet heel bijzonder, wat ons betreft  was één nacht dan ook voldoende. Deddy heeft ons natuurlijk nog wel even de  highlights laten zijn. Bij het Paleis van de Sultan waren wij de toeristische  attractie, we werden op de foto gezet en we 'moesten' vragen beantwoorden. Ook  leuk om eens mee te maken ;) Na de rondrit heeft Deddy ons mee genomen naar  zijn huis, waar we kennis gemaakt hebben met zijn familie. We hebben samen met  Deddy en zijn vrouw soto ayam gemaakt. Heerlijk! Uiteraard hebben we het recept  opgeschreven, dus dat gaan we thuis zeker nog een keer maken. Helaas was het na  de soto tijd om naar het vliegveld te gaan, het Sumatra-deel van de reis zat er  op... Nog een dagje Singapore en toen naar huis...

              Hopelijk  merk je aan het (lange) verhaal hierboven dat we het heel fijn hebben gehad.  Reizen met Deddy is ons ook heel goed bevallen. Doordat hij erbij was hebben we  veel meer gezien dan als we zonder gids zouden rondreizen. We zijn regelmatig  langs de weg gestopt voor een kopje koffie/thee en om  verschillende kraampjes te bekijken. Daarnaast hebben we ook nog drie  verschillende batak huizen/dorpen bekeken.  Wij zijn ook nog eens van  mening dat we zonder Deddy veel minder lokale lekkernijen geproefd  zouden hebben. Zeker toen Arne zo ziek was, was het fijn dat Deddy er  was. Hij is ook nog eens een paar dagen extra bij ons gebleven, waar we hem  niet eens extra voor hoefden te betalen (wat we uiteraard wel gedaan hebben). 

              We willen  zeker nog een keer terug naar Sumatra. Ook raden we Gids In Sumatra aan bij  vrienden en familie. Het kleinschalige is ons heel goed bevallen. Bij een grote  touroperator zou het niet mogelijk zijn geweest om aanpassingen te doen in  het programma.

              Wij zijn  heel enthousiast over onze reis en zijn blij dat we voor Gids In Sumatra hebben  gekozen! Naast Deddy willen we jou ook graag bedanken voor het plannen van onze  reis en voor je hulp bij alles!

              Groetjes,

                Arne en  Willemijn

Ps: we hebben heel veel foto's gemaakt van oa de  natuur en de dieren. Als je nog belangstelling hebt voor enkele foto's, voor bv  de website, dan horen we het graag.
 

              Mariet en Harrie

              Dag Eelco,

              We hebben in september/oktober 2014 gedurende 1 maand  in Sumatra rondgereisd waarvan 25 dagen met Deddy.

                Hij is een gids in hart en nieren met veel humor en  brede interesses.

                Hij weet veel van religie, architectuur en van de  geschiedenis van het eiland.

                Hij liet ons proeven van heerlijke vruchten, groenten,  kruiden en van zijn Aceh-koppie.

                Hij nam ons mee naar rumah makans met vaak verrassende  ontmoetingen.

                Doordat hij voor ons kon tolken konden we fijne en  vaak diepgaande gesprekken met de lokale bevolking voeren, een absolute  toevoeging aan ons reisgenot.

                Onvergetelijk zijn de bezoeken aan de  tsunami-monumenten in Banda Aceh en de Karo-Batak huizen in Dokan, de  jungletocht in Ketambe en de vele trektochten die we gemaakt hebben.

                De flexibiliteit van de reis gaf ons een heerlijke  vrijheid en maakte dat de reis ontspannen verliep.

                Kortom: we hebben enorm genoten!

                Groeten,

                Mariet en Harrie van den Bergh, Berg en Terblijt

                 

                Familie Kievits

                Beste Eelco,

                  Wij hebben een heerlijke reis  gehad. We zijn in totaal 4 weken van huis   geweest en het lijkt wel of, nu bij  thuiskomst, we pas beseffen wat   ontzettend veel mooie en interessante dingen we  hebben gezien. Onze 11   dagen op Sumatra waren zeer indrukwekkend. Uiteraard  wist ik dat   Sumatra nog echt authentiek was, maar we waren toch verbaasd hoe    ontzettend primitief sommige mensen nog leven en we hadden heel vaak,   zelfs op  de luchthaven van Medan, het gevoel alsof we bekeken werden en   men nog niet  echt toeristen gewend was. Maar wij zijn alle 4 boven de   1meter80, dus  misschien vonden ze ons daarom wel zo opvallend, dat kan   ook J! 

                  Vanaf dag 1 hebben we onze gids  Deddy in ons hart gesloten. Een keurig   verzorgde, zeer attente aardige man. Hij  verraste ons meteen al door   ons mee te nemen naar zijn gezin, waar we werden  verwend met lekker   fruit, koude cola en een heerlijke maaltijd. Hij heeft met ons  het   programma doorgenomen en enkele suggesties gedaan, waardoor we o.a. de    eerste overnachting aangepast hebben naar een comfortabelere   accommodatie in  Berastagi. Achteraf een prima idee, want onze dochter   werd ziek en dan is het  toch lekkerder als je in een goed airco hotel   kan verblijven. Op dag 3 bleek ze  dermate niet lekker te zijn dat we   het niet aandurfden om naar Ketambe te  rijden. Waarop Deddy ook heel   adequaat gereageerd heeft en ons programma  aangepast heeft naar Bukit   Lawang. Een paar telefoontjes en het was geregeld.  De achterbank van de   auto werd neergeklapt en hij had een kussen in het hotel  geregeld, zo   lief, waardoor onze dochter toch redelijk comfortabel kon reizen.  Deddy   kwam ook meteen met tips over medicijnen hoe we haar weer het beste op   de  been konden krijgen. De dagen erna bleek ook dat hij een perfecte   chauffeur is  en over veel kennis beschikt. Hij vertelde veel uit   zichzelf, of het nou over  de verschillende soorten fruit/groente ging   of over diepgaande  geschiedenisfeitjes, hij wist het ons allemaal te   vertellen. Ook voor onze  kinderen (14 en 18 jr) was hij erg leuk.

                  Kortom, we hebben genoten van  het land, van de verscheidenheid van het   programma, dat ook prima opgebouwd  was, met lekker wat relaxen in   Samosir. Wat op mij persoonlijk de meeste indruk  heeft achtergelaten is   het bezoek aan het originele batak-dorp, waar we ook in  een bewoond   batak-huis geweest zijn, met de stam-oudste van 92 jaar, waar met 8    gezinnen in 1 huis geleefd werd. Onvoorstelbaar!

                  En als je dan daarna door naar  Singapore vliegt, waar alles supermodern   en super georganiseerd is, dan weet je  even niet wat je overkomt. Nu   vergeet ik nog te zeggen dat we heerlijk gegeten  hebben. Het is fijn   dat Deddy de adresjes kent en je in het begin kan helpen  wat te   bestellen. 

                  Wij zullen ‘gids in Sumatra’  zeker aanbevelen aan vrienden en bekenden   en je mag ook onze ervaringen op de  website zetten als dat gewenst is.   Van ons een dikke 10!

              Hartelijke groet, Marco, Sanne, Daan en Annelies Kievit 

               

              Patrick en Kim

                Hoi Eelco! 

                  Wij zitten op het moment weer in Kuala Lumpur om terug te vliegen naar  Nederland.  

                  Afscheid van Yacub wad erg zwaar, want hij is meer dan een gids voor ons.   Een geweldige en mooie man die ons de beste vakantie van ons leven heeft  gegeven. We hebben er een goede vriend bij. 

                  Dank je wel voor dit.

                  Je kan ons verhaal lezen op http://pkphoto.nl/?page_id=163 of download hier.

                Patrick en Kim

 

                Dunya en Danny

                Dag Eelco,

                  

                  Hierbij een bericht vanuit Bandung. Zoals je weet zijn we de afgelopen week in  Sumatra begeleid door Jon. We hebben een bijzonder fijne week gehad. Alles was  erg goed geregeld en Jon hield goed rekening met de te bereizen afstanden en de  impact die dat heeft op onze vermoeidheid. We hebben nergens aan hoeven denken,  alles werd voor ons geregeld: hotels, activiteiten, restaurantjes etc. Het was  daarnaast ook een hele gezellige week. Jon vertelde ons veel over het eiland,  de cultuur en de heerlijke producten die het eiland te bieden heeft.

  

                  Al met al dus een superweekje en we zouden iedereen aanraden met deze gids te  reizen. Bedankt daarvoor!

  

                  Groeten,

  

                  Dunya en Danny

 

              Familie Geerts

              24 dagen Sumatra (van Padang, P. Pemutus, Maninjau, Harau,   Bukittingi, Sipirok, Samosir, Tongging, Ketambe, Berastagi en Medan naar   Pulau Weh)

              Hoi Eelco,

                Nijar heeft ons net afgeleverd op de luchthaven. We hebben  van de   reis genoten. Nijar is een geweldige gids, hij weet hoe het moet,  en   neemt z'n werk heel serieus. Hij is daarnaast ook heel gezellig en vond   het  heel leuk met ons. De kinderen noemen hem Nijar-pedia omdat hij   ontzettend veel  weet.

              Ook fijn dat ie heel goed rijdt in het chaotische verkeer. Voor  de   kinderen was een gids die Nederlands spreekt heel fijn, ook voor ons, we    hoefden niet de hele tijd te vertalen.

                Hij maakte de reis door Sumatra voor ons een echte vakantie,  we hoefden zelf niets meer te regelen.

                Ook jij bedankt voor deze mooie reis (quote Martine, één van onze beste vakanties ooit!!).

                Groetjes, Martine en familie

               

              Familie Cordia

              Ha Eelco,

              Hierbij een  korte update over onze vakantie in Sumatra en Indonesië.

              We hebben  het heel erg naar ons zin gehad in Sumatra en we waren erg blij met onze gids  Agus. Na Sumatra hebben we nog Bali en Java bezocht zonder gids, maar toen  mistten we een gids als Agus. Iemand die er voor zorgt dat de dingen lopen, die  precies weet wat er te zien is en bij wie je moet zijn. 

                Agus heeft  ons heel veel kruiden en vruchten laten zien en proeven. Hij regelde af en toe  dat we cassave-patat konden eten. Tot onze verbazing groeide er nl. wel overal  cassave, maar stond het bijna nergens op het menu. Hij zorgde goed voor ons.  Toen wij op Samosir gingen brommer-rijden, kwam hij ons op een brommer  achterna, omdat hij het toch niet helemaal vertrouwde. 

                Wij vonden  Tangkahan denk ik het leukst. De jungletocht in Bukit-Lawang was ook super, ook  dankzij de gids die wij meekregen en die ons veel kon vertellen over de de  dingen die we zagen. De Sibayak was de mooiste vulkaan die we beklommen hebben, we  vonden het leuker dan de bekende Bromo en Ijen die we op Java nog gezien  hebben. Op de Sibayak kun je veel dichter bij de geisers komen en de zwavel  aanraken. Brommer of motorrijden op Samosir was super voor onze grote tieners,  al maakte ik me achteraf zorgen of we wel verzekerd waren geweest. De mensen op  Sumatra waren erg vriendelijk. Sumatra was voor ons het beste deel van onze  Indonesië reis.

              Met  vriendelijke groeten,

              Tilly,  Reyer, Peter en Joris.

               

              Familie van Dipten

              Hallo Eelco,

              We hebben een memorabele reis gehad. Hieronder onze indrukken:

              We   zijn erg blij met Nijar, hij spreekt goed Nederlands, weet   verschrikkelijk veel te vertellen over Indonesie i.h.a. en Sumatra in   het bijzonder. Hij gaf ons ook allerlei info t.a.v. de gewoontes in het   land, de politiek, de geschiedenis, economie enz. Hoewel hij nog in de   vastentijd zat was hij altijd goed gehumeurd, en actief. Stond elke   ochtend te trappelen om ons zo veel mogelijk van het eiland te laten   zien. (wij waren altijd een kwartiertje te laat, maar geen onvertogen   woord hierover van hem gehoord – ‘pelan pelan’). Zijn enthousiasme was   erg aanstekelijk!

              Ook   Toto, de chauffeur vonden we heel sympathiek. Een heel goede chauffeur   die nooit zijn kalmte verloor en ons veilig over de vaak heel slechte en   drukke wegen overal naar toe bracht. En altijd op tijd! Hij zorgde er   dagelijks voor dat het busje weer tiptop was voor de volgende reisdag.   Volgens één van mijn zoons keek hij zelfs onder de auto of er niet   stiekem drugs oid waren verstopt ’s nachts. We konden prima met hem   spreken in het Engels, hij verstond het goed en sprak het ook best   redelijk. We zijn op de eerste dag van het suikerfeest nog bij zijn zus   langs geweest waar we heel hartelijk en gastvrij zijn ontvangen.

              Beiden   hielden zo veel mogelijk rekening met onze wensen, ook qua eten en   drinken, hoewel ze zelf overdag niets mochten gebruiken. Omdat we vooral   in het begin heel moe waren en eigenlijk het liefst niets wilden doen,   denk ik wel dat Nijar wat teleurgesteld was, en ons meer had willen   laten zien. Maar we hebben dankzij Nijar en Toto (zij waren een goed   koppel, volgens mij konden ook goed met elkaar opschieten) meer dan   genoeg indrukken van het mooie eiland opgedaan: de natuur, verschillende   culturen, de vele verschillende plantages, fruitsoorten, gerechten.

              Nijar   was ook een geweldige gastheer als we bij een guesthouse waren: hij   zorgde voor het inchecken (zelfs tot in Medan in het hotel wat ik zelf   had geboekt), en ook toen we op Java en Bali waren stuurde hij ons af en   toe nog een appje. Hij overlegde met ons wat er gegeten kon worden,   vermaakte ons met spelletjes, zorgde voor voldoende Bintangs en water   enz. Alle kinderen zijn in deze week ziek geweest, en ook dan was hij er   om te ‘verplegen’, wonden te verzorgen, advisering over wat wel en wat   niet te eten of te slikken. Met name in Ketambe moesten de plannen   worden gewijzigd ivm zieke kinderen, de overnachting in de jungle ging   niet door, maar ook daar werd een oplossing voor gevonden en we hebben   allemaal de orang oetans (en andere dieren en insecten, bomen en   planten) in het wild kunnen observeren. in plaats van een lange tocht   werden we de tweede dag met brommertjes ergens afgezet, kwartiertje   gelopen en: ja hoor, daar waren de orang oetans. Toen we daar stonden   kwam er een ander gezelschap bij ons die al 3 dagen door de jungle   hadden gezworven zonder ook maar één orang oetan te hebben gezien.

               

              Qua overnachting:

              de   eerste nachten hebben we geslapen in Horas Family Home, een Batakhuis   op een geweldig plekje op Samosir aan het meer, waarvandaan je ook   makkelijk het dorp in kon lopen met heerlijke restaurantjes en   winkeltjes. Het verblijf had van alles en nog wat aan extra’s: een boot,   een visvijver, heerlijke zitjes in een prachtige tuin, een grote   groentetuin waar je uit mocht halen wat je nodig had. Eigenlijk jammer   dat we er maar zo kort konden zijn.

              De   eigenaar – gastheer Berend – heeft ook alles in het werk gesteld om het   ons naar de zin te maken, soms zelfs een beetje tè veel.

              De   plekjes die jullie hebben geregeld waren wat eenvoudiger, maar ook   prima. In Tongging in een soort Batak-Japanse huisjes en in Ketambe bij   Wisma Cinta Alam in houten huisjes met een veranda in een mooie tuin met   papaya, bananen kokos bomen en een prachtig uitzicht over de contouren   van de jungle. Prima bedden met klamboe en ventilatoren waar nodig.   Schoon (voor zo ver mogelijk) en met een eigen badkamer en toilet.

              Ons   laatste verblijf (had ik weer zelf geregeld), hotel Menara Lexus in   Medan, was zo-zo. Wel schoon en met badkamer, maar klein en in het   souterrain, de kinderen hadden een kamer zonder raam, maar het was maar   voor 1 nacht. Jammer dat er nog geen hotels dichterbij het vliegveld   zijn, want het is echt nog wel een klein uur rijden vanaf de rand van   Medan.

              Kortom:   alles super geregeld, een betere gids en chauffeur hadden we ons niet   kunnen wensen. Als we weer naar Sumatra gaan willen we niemand anders   dan Nijar en Toto, hoor! ;-D

              En als Nijar naar Nederland komt staat ons huis voor hem open!

               

              Bijgevoegd   nog 2 foto’s van Nijar en Toto met ons. Helaas staat Isabel er niet op,   die kon die dag niet mee omdat ze een lelijke wond had op haar teen   door het stoten tegen een grote steen.

              Veel succes met ‘gids in sumatra’, Horas, Horas, Horas!

               

              groetjes,

              Ineke

               

              Marcel en Joan

              Woensdag 13  augustus 2014.

              Beste  Eelco,

              We zijn  zondagavond thuis gekomen, Marcel is dinsdag alweer aan het   werk gegaan,  vandaar dat ik deze brief schrijf. We zijn 61/2 week in   Indonesie geweest. Een  onvergetelijk mooie tijd. We hebben heel erg   genoten. De eerste

              ls in het oerwoud horen. Padang  Lawas was ook erg interessant.   Oude Hindu tempels. Deddy heeft ons daar tussen  de middag getrakteerd   op een heerlijke lunch Pisang goreng, Bakwan, ananas en  koffie of   thee.Heerlijk. 's Avonds hebben we met Deddy in het plaatsje Sipirok  in   een rumah  makan Padang genoten van een heerlijke sfeervolle  maaltijd.   De volgende dag zijn we van Sipirok naar Bukittinggi gereden. Het was    een lange rit, we hebben dit niet zo ervaren omdat er onderweg zoveel te   zien  was en Deddy ons veel hierover te vertellen had.In Bulittinggi   hebben we  afscheid van Deddy genomen. Zoals ik al schreef, we hebben   een onvergetelijke  tijd op het mooie Sumatra gehad, mede door Deddy.   Het was gezellig, we hebben  natuurlijk ook gepraat over eten. We hebben   een liedje van Deddy geleerd die we  aan ons kleinkind,die in januari   2015 wordt geboren, zullen leren.We noemen het  liedje "Deddy's song".  

                Beste  Eelco, dit is een klein verslag hoe wij Sumatra hebben   ervaren. We zijn blij dat  we gebruik hebben gemaakt van GidsinSumatra   en dat we Deddy als gids hadden. We  zullen mensen wanneer ze van plan   zijn om naar Sumatra te gaan, naar GidsinSumatra verwijzen. 

                We willen  jou heel hartelijk bedanken voor de attente en correcte manier van afhandelen  en correspondentie.

                  Zou je  Deddy de hartelijke groeten van ons willen doen.

                  Nogmaals  heel erg bedankt, 

                Hartelijke  groeten van Marcel en Joan.

                 

                Mike en Janne

                Hee  Eelco,

                Laten  we beginnen met je enorm te bedanken voor het organiseren van deze  onvergetelijke reis.

                  Ondanks  dat we erg laat waren met onze aanvraag had het niet beter kunnen zijn. 

                Jouw  tips hebben ons naar de mooie plekken geleid op Sumatra. 

                  Het  begon al in Ketambe, waar we in de jungle zeker meer dan 10   Oerang Utans hebben  gezien en het eindigde op Pemutus met Deddy.

                Echt  super dat we niet meer van gids hoefde te wisselen, Deddy was,   zoals je  waarschijnlijk wel begrepen hebt de leukste gids die we ooit   gehad hebben (al  is hij wel wat langzaam in lopend klimmen naar het   7-bergen meer :)).

                  Nee  hoor alle gekheid op een stokje, het was in één woord geweldig.   Wat mij betreft  het land met de mooiste natuur waar ik ooit geweest   ben. Ik zou dit al mijn  vrienden en collega's aanraden en natuurlijk gidsinsumatra.nl er direct bij adviseren.

                Wij  hebben van Deddy ook een klein presentje voor jou mee gekregen   welke we graag  een keer bij jou af komen geven. Dan laten we je ook   graag wat foto's zien die  we natuurlijk met je willen delen.

                  Voor  alsnog hebben wij in NL alleen nog maar uitgerust dus de foto's   zijn nog niet  uitgezocht, als ik een aantal foto's heb uitgezocht zal   ik je die sturen.

                Eelco,  echt fantastisch, we zijn je erg dankbaar voor het organiseren van deze reis.

                Groeten  Mike en Janne

                 

                Janneke en Dirk

                Selamat Malam Eelco,

                Via deze mail willen wij laten weten dat we een hele mooie  tijd hebben gehad op Sumatra.

                Onze gids, Anto, heeft ons goed rond geleid, vertelt over  Sumatra   (en veel andere eilanden in Indonesie) en heeft ons zelfs Indonesisch    geleerd. ;-)

                  We vonden het erg prettig om met Anto Sumatra te verkennen.  Hij rijdt   veilig, spreekt goed Engels en gaf ons goede tips voor overnachtingen    en/of tussenstops. Hij heeft ons een dag extra rond geleid in de   omgeving van  Bukittinggi. 

                Morgen zijn we nog in Bukittinggi en daarna trekken we zelf  door   naar Lake Maninjau. Van daar uit vliegen we (Padang) naar Jakarta en    zullen daar Joan en Marcel  zien. 

                  We kunnen vast veel verhalen uitwisselen met elkaar. 

                Heel erg bedankt voor het regelen van een gids voor ons.

                  We zullen je aanbevelen naar toekomstige Sumatra-reizigers.

                Terima Kasih! 

                

                

                Leo en Judith van Gerven

                Rondreis Sumatra – Aries

                  Van 9 Mei tot 23 Mei hebben wij een rondreis gemaakt door Sumatra.   Onze gids voor deze reis was  Aries. Vanaf het begin dat wij hem   ontmoetten klikte het met deze voortreffelijke man. Hij stond  ons op te   wachten op het vliegveld terwijl wij eigenlijk pas de volgende ochtend   vanuit ons hotel  hadden afgesproken. We hadden wat pech met onze bagage   maar Aries heeft hier uitstekend mee  geholpen, zowel door zijn lokale   kennis als door zijn flexibiliteit om ons reisschema waar nodig ter    plekke aan te passen. Verder is hij een uitstekend chauffeur die ons   betrouwbaar en waar mogelijk  met de wegen in Sumatra comfortabel twee   weken heeft rondgereden. Hij heeft ons overal veel  lokale verhalen   verteld en had zelfs zeer humoristische verhalen. Hij was altijd   aanwezig als je hem  nodig had en voortreffelijk onzichtbaar indien je   eens even op jezelf wilde zijn. Wij zijn zijn manier  van reisleiding   ontzettend gaan waarderen. Wij hebben na Sumatra nog twee weken Java en   Bali  gedaan en best nog wel wat gids ervaringen gehad, maar Aries stak   hier met kop en schouder  bovenuit. Indien wij ooit plannen terug te   komen naar Sumatra hopen wij dat Aries beschikbaar is  en dat we hem   weer kunnen boeken.

                Voor het volldeige reisverslag klik op de volgende link download Reisverslag2014JL

                

                 

                Familie Backus en Knipmeijer

                Sumatra 2014 

                  Omdat wij  ons 30 jarig huwelijk op een speciale manier wilden vieren   hebben we besloten  om een rondreis door Indonesië te maken en te   beginnen met Sumatra. Als echte  Nederlanders wilden we zo veel mogelijk   zien tijdens deze 4 weken. Waar begin  je dan natuurlijk het internet   te doorlopen. Hier kwam ik de naam van Eelco  Grootveld Gids in Sumatra   tegen. Contact was snel gelegd en wij hadden zelf al  een aantal plekken   die we wilden zien maar wel in een korte periode. Eelco  adviseerde ons   om langer op Sumatra te blijven omdat dit zeker de moeite waard  was.   Dus van 7 dagen naar 11 dagen. Op 2 juni zijn wij aangekomen op Medan    alwaar onze koffers niet aan kwamen. Eelco stuurde Deddy een gids die   ons  geweldig opgevangen heeft de eerste dag zonder kleding, douche   spullen enz. Hij  heeft ons Medan laten zien en gebeld met Singapore   airlines en om 22.30 kwamen  onze koffers.

                  De 2e dag kregen we Yacub die de rest van onze tijd bij ons bleef.  Hij   heeft onze reis tot een onvergetelijke ervaring gemaakt. Yacub spreekt   goed  Nederlands en helpt waar hij maar kan helpen.

                  Ook speelt hij bijzonder verdienstelijk gitaar en zingt erg goed dus als   we  pauze hadden of ’s avonds na het eten   speelde hij ja zelfs   liedjes van Corry Konings en tante Lien maar ook  Queen en andere   artiesten. Yacub heeft ons niet alleen de bezienswaardigheden  van   Sumatra laten zien maar ook hoe de mensen leven en werken, de natuur,   het eten dus zoveel meer. Na Sumatra  verlaten te hebben zijn we door   gereisd naar Java en daarna 9 dagen Bali.

  

                  Achteraf evaluerend hebben wij er spijt van dat we 9 dagen Bali niet bij    Sumatra hebben aangetrokken dit gedeelte van Indonesië had voor ons   gevoel  meer te bieden dan Bali

                  jammer gemiste kans maar wie weet volgend jaar weer.

                Wij danken  Eelco, Yacub en Deddy mede door hen is deze reis een enorm succes geworden.

                Voor het volldeige reisverslag klik op de volgende link download Reisverslag2014DL

                 

                Ada, Jacob en Titia 

                We zijn net  weer een aantal dagen terug uit Indonesië en helaas al   weer helemaal in ons  oude ritme. Via deze weg willen we laten weten dat   het een geweldige rondreis  was door Sumatra! 

                  Bij onze  aankomst op Padang stond meteen onze chauffeur en gids Agus   klaar om ons op te  vangen. Omdat we onze reis flexibel wilden houden,   hadden we van te voren geen  hotels geboekt. 

                  Hierbij was  het dan ook erg handig om een chauffeur/gids te hebben en   met zijn advies was  het geen enkel probleem om een goed   hotel/guesthouse te vinden. 

                  Tijdens onze  reis hebben we ongelooflijk veel gezien. 

                  Van een  prachtige boottocht naar de eilanden rond Padang om daar te   snorkelen en te  zwemmen, naar de vallei van Harau waar we een   wandeltocht van 4 uur hebben  gemaakt door de rijstvelden en langs   watervallen. Via Bukitinggi en Padang  Sidempuan zijn we vervolgens naar   het Toba meer afgereisd. Hier hebben we het  eiland Samosir verkend en   bovendien een welverdiende rustdag genomen. Een  heerlijke plek om te   zwemmen, te varen en gewoon te genieten. Vanuit daar zijn  we naar Bukit   Lawang gereden in het Gunung Leuser National Park. Hier hebben we  een   jungletocht van 3 uur ondernomen waarbij we vele Orang-Oetans gezien en    gevoerd hebben,een unieke ervaring. De volgende dag zijn we naar   Tangkahan  gereden om de in dit reservaat levende olifanten te wassen,   wat een prachtige  grijze reuzen! Hoewel de afstand van Bukit Lawang   naar Tangkahan maar 45 km is,  is de weg zo bar slecht dat dit je maar   liefst drie uur kost. Een avontuurlijke  rit, maar gelukkig zijn we,   dankzij Agus, ’s avonds weer heelhuids bij ons  hotel in Bukit Lawang   aangekomen. De laatste nacht van onze reis hebben we in  Medan   doorgebracht, voordat we weer richting Nederland moesten vertrekken. Al    met al een zeer geslaagde reis, ook mede door Agus die ons goede   restaurants en  hotels wist aan te raden, maar ook door ons onderweg   bezienswaardigheden te  laten zien zoals het winnen van rubber op een   rubberplantage, het op  traditionele wijze roosteren van pinda’s en nog   vele andere dingen. In de twee  weken dat we met Agus op reis zijn   geweest hebben we samen vele avonturen  beleefd en hebben we erg veel   met elkaar gelachen. We zouden zo weer een nieuwe  reis met Agus   ondernemen, dus wat ons betreft zeker voor herhaling vatbaar!

                  Dank Eelco en Agus!

                

                Groeten,

                  Ada, Jacob en Titia

                 

                Janet en Tjitte

                Sumatra met Harris (ofwel Aries wat zijn echte naam is maar Harris is voor de meeste mensen een makelijker uit te spreken).

                We hebben in de winter van 2013/2014 een prachtige rondreis gemaakt   door Sumatra met Harris. Een tour nostalgi, zoals Harris het noemde, we   traden namelijk in de voetsporen van mijn familie. Mijn opa en oma zijn   eind jaren '20 naar Sumatra geëmigreerd. Mijn opa werkte op diverse   plantages in de omgeving van Permatang Siantar. Mijn vader is op een van   deze plantages geboren. Tijdens de oorlog werkte mijn opa aan de Birma   spoorlijn en zat mijn oma met de kinderen in verschillende Jappenkampen   op Sumatra. Mijn oom is in het eerste kamp in Siantar overleden.

                  Ons doel is de plekken waar ze hebben gewoond te bezoeken. Ook willen   we op zoek naar wat er over is van de kampen. Harris heeft voordat we op   Sumatra aankwamen al wat vooronderzoek gedaan in Siantar en omgeving.   Daardoor hebben we heel snel het ziekenhuis gevonden dat in de oorlog   dienst deed als jappenkamp. Harris vraagt aan iedereen die er rondloopt   waar de gebouwen van het kamp stonden en waar de begraafplaats ligt.   Dank zij zijn inzet hebben we de situatie snel in beeld en hebben we het   begraafplaatsje naast het kamp gevonden.

                  We reizen verder naar Samosir en ook daar blijkt hoe fijn het is om   Sumatra te verkennen met een gids. Vooraf hadden we nog wat twijfels; we   reizen het liefst samen en tot nu toe hebben we altijd zelf gereden. De   twijfels blijken echter ongegrond, Harris is een fantastische chauffeur   en gids, voelt goed aan wat we willen, is vriendelijk, aimabel en heeft   gevoel voor humor. Hij weet ontzettend veel en weet ook overal de weg.   Een kunst op Sumatra want aan straatnamen en borden doen ze hier niet.   Soms is hij zelfs bijna te bescheiden; zo kost het in het begin enige   overredingskracht om hem met ons mee te laten eten. Met tomeloze energie   vraagt hij in Brastagi, Siantar, Laras, Tindjowan en Dolok Ilir   iedereen die hij tegenkomt om informatie, waardoor we uiteindelijk (soms   na heel wat speurwerk) de plekken waar mijn familie heeft gewoond terug   hebben gevonden. De reis heeft daardoor voor ons een gouden randje   gekregen.

                  Na de tour nostalgi reizen we verder richting Bukittinggi, Harau en   het Kerinci park. Harris is ook hier een hele fijne gids en chauffeur.   Hij rijdt beheerst en rustig (in tegenstelling tot veel andere   Sumatraanse weggebruikers) en kent het land op zijn duimpje. Hij blijkt   vaak meer te weten dan de lokale gidsen, omdat hij al heel lang als gids   en chauffeur door Sumatra en de eilanden erom heen heeft gereisd. Hij   weet ontzettend veel te vertellen over het land en de gebruiken, maar is   ook geïnteresseerd in ons leven in Nederland en de Nederlandse   gebruiken. Je kunt goed met hem communiceren in het Engels. Kortom we   hebben dankzij Harris een heerlijke vakantie gehad en heel veel mooie   dingen gezien. Met weemoed nemen we afscheid van hem en brengen nog een   paar dagen met z’n tweeën door op Cubadak, een klein eilandje voor de   kust. Het voelt dan toch een beetje raar zonder Harris.

                Voor een uitgebreid verslag van deze gedeeltelijke "nostalgia" tour en reis naar West Sumatra klik op deze link download Reisverslag2014JT

                 

                Rowena en Jordy

                Onze tijd op Sumatra

                  Onze korte rondreis in Noord Sumatra en Ketambe als uitstapje was   fantastisch!  Voor onze reis hebben we regelmatig contact gehad met   Eelco, goede adviezen  gehad en daardoor een super rondreis. We hadden   het voor geen goud willen  missen. We zijn blij dat we Deddy als gids   hadden, een aardige, zorgzame en  spontane man. We hebben tijdens onze   rondreis erg veel gezien, Deddy nam echt  de tijd en stond dag en nacht   voor ons klaar. We vonden het super leuk dat  Deddy mee ging met onze   jungletrek. We hebben leuke dagen gehad, jammer genoeg  vlogen ze   voorbij. Een paar dagen na vertrek belde Deddy ons om te vragen hoe  het   met ons ging, erg leuk!! 

                Voor een uitgebreid verslag klik op de link www.jordyenrowena.reismee.nl

                 

                Bas en Patricia

                Rondreis Sumatra 11-29 september 2013 Patricia, Bas  en Deddy: 

                Na lang getwijfeld te hebben, zijn we er eindelijk  uit; onze huwelijksreis gaat naar Indonesië.

                  In het begin denk je, zoveel moois, we plannen 4  weken en gaan er lekker op uit, we gaan

                  Kuala Lumpur bezoeken om bij te komen van de vlucht  ( een must voor Bas) vanuit daar

                  willen we Sumatra, Java en Bali bekijken.

                  Na het e.a. uitgezocht te hebben via internet en  forums kwamen wij in contact met Eelco,

                  een man op het forum indonesia die we vaak zien  terugkomen. Wij besluiten hem te

                  benaderen met een mailtje. 

                Nadat wij hem hadden benaderd heeft hij ons veel  tips gegeven, met name ons reisschema

                  bleek in zijn ogen niet helemaal eerlijk te zijn;  we wilden teveel zien in een te korte tijd,

                  waardoor de mooie plekken niet de aandacht konden  krijgen die ze verdienden.

                  We gingen mee in zijn mening en hebben op zijn  advies het e.e.a. aangepast; en zijn geheel

                  vrijblijvend op de koffie gegaan in Zaltbommel,  waar we hartelijk werden ontvangen met

                  koffie/thee en natuurlijk wat lekkers. 

                Ons uiteindelijk schema werd al gauw aangepast;

                  8 september vertrek Amsterdam – Kuala Lumpur

                  11 september vertrek Kuala Lumpur – Medan

                  19 daagse rondreis met lokale gids van 11 – 29  september

                  29 September vertrek Padang – Bali voor laatste  week op het stand

                  6 oktober vertrek Bali – Amsterdam 

                De rondreis hebben wij compleet laten verzorgen  door Eelco, hij heeft in Sumatra plaatselijke

                  gidsen “in dienst” die ons zullen rondleiden voor  Sumatra.

                Dag 1:

                  Bij aankomst in Medan, na een korte vlucht van 1 uur worden we verwelkomd door onze gids

                  Deddy ( je spreekt Diddy) het is fijn dat hij ook echt bij de gate mag komen van de

                  luchthaven, zodra je het vliegveld uitstapt kan je hem, na de imigratie, niet mislopen.

                  Vanuit het vliegveld zijn we naar zijn huis gegaan, voor een bak koffie en wat lekker. Hier

                  hebben we direct kennis gemaakt en direct weer afscheid genomen van zijn gezin.

                .............................Wilt u het uitgebreide verslag lezen,   klik dan op onderstaande link om dit mooie en uitgebreide verlag met   foto's als pdf bestand te downloaden.
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                Dag 19:

                  Vandaag nemen we afscheid van onze gids Deddy. Hij  brengt ons naar het vliegveld van

                  Padang, hier drinken we nog samen een bak koffie en  ontbijten we nog iets.

                  Het einde van de rondreis is in zicht, niet het  einde van onze vakantie, we hebben nog een

                  leuk voorruitzicht op Bali.

                  Het afscheid valt zwaar, Deddy waarschuwde ons hier  al voor. 3 weken samen op pad. Dag en

                  nacht! 

                Bevindingen: 

                De reis zoals wij deze ervaren hebben is ons super  bevallen, de kennismaking in Zaltbommel

                  met Eelco en zijn gezin was al de voorbode van de  rondreis die we gingen maken.

                  Het feit dat je constant een gids bij je hebt die  alles weet en je overal bij wilt hebben is fijn.

                  Maar het is nog fijner dat deze gids ook echt je  maatje is tijdens je vakantie, hem alles kunnen

                  en mogen vragen, niets is te gek. Als je dingen  niet wilt doen is het prima, als je speciale

                  dingen wel wilt zien is het ook goed. Deddy staat  dag en nacht voor je klaar en houdt je ook

                  goed in de gaten ( Patricia was ziek, en Deddy  speelde hier goed op in )

                  Sommige mensen zullen denken, zonder gids kan ik  het ook. Dat klopt volledig, tuurlijk

                  kunnen wij dit zelf ook! Maar als je 3 weken  vakantie hebt, en telkens alles zelf moet regelen

                  en uitzoeken in deze samenleving kan je mijn  inziens niet optimaal genieten van je vakantie.

                  Je bent altijd langer onderweg dan je gepland hebt  in deze “corrupte” samenleving, je betaald

                  altijd teveel ondanks dat je denkt goed  onderhandeld te hebben. Als je een lange periode gaat

                  backpacken maakt een dag vertraging niet uit, maar  een dag vertraging op een 3 weekse

                  rondreis is zonde van je vakantie. Uiteindelijk  verdiend Deddy zich dubbel en dwars terug, hij

                  laat je de mooiste plekken zien en zorgt voor  lokale prijzen die je als toerist uiteraard niet

                  betaald. 

                Het fijne van deze constructie is dat je ter plekke  alles kan veranderen aan de rondreis, vindt

                  je iets mooi? Dan blijf je toch gewoon langer! Wil  je ergens stoppen om iets te zien? Dan stop

                  je toch gewoon? En wat is er nou leuker als je ook  eens een keer samen met je reisgenoot op

                  de foto staat, je gids maakt gewoon de foto’s  wanneer en zo vaak als je wilt.

                  Kortom; wil je een onvergetelijke rondreis?  Informeer bij Eelco na de mogelijkheden. Zijn

                  vrijblijvendheid zal je niet afschrikken.. je zult  ontdekken hoe fijn het is om samen met “je

                  eigen” gids rond te reizen! 

                Eelco, Deddy, Victor, Edwin en Bianca: Bedankt voor  de mooie tijd die wij hebben mogen

                  meemaken met jullie. Groetjes Patricia en Bas

                 

                Familie Meerhoff

                Beste Eelco,

                  Inmiddels een week  thuis van onze rondreis in Azië. Singapore, Sumatra   en Vietnam. We hebben het  fantastisch gehad. Onderstaand een review van   onze trip in Sumatra. Deze mag je  op je site plaatsen. Bedankt voor je   bemiddeling het was geweldig.

                In januari/februari  2014 zijn wij met onze, in Vietnam wonende zoon,   een week door Noord Sumatra  gereisd. Het was werkelijk geweldig. We   zijn begonnen in Bukit Lawang waar we  een jungletocht met overnachting   in het tropisch regenwoud hebben gedaan. Heel veel  orang-oetangs en   andere apen gezien. Een onvergetelijke ervaring. Na Bukit  Lawang zijn   we door Deddy opgehaald. Deddy was onze gids en chauffeur voor 5  dagen.   Een hele leuke en kundige gids met prima chauffeurskwaliteiten. Blijft    in het hectische verkeer altijd rustig. Je voelt je echt veilig. Deddy   heeft  ons meegenomen naar Tangkahan, Berastagi en Samosir. Onderweg   vaak gestopt bij  plekjes die we zelf nooit hadden gevonden. Dorpjes   bezocht, in huizen gekeken,  uitleg gehad over de palmolieplantages ,   noem maar op. In Tangkahan hebben de  olifanten gewassen. Dat was echt   heel leuk. Samosir is een geweldig eiland. We  hebben dit eiland met de   brommer verkend. Dat ging heel goed. Vriendelijke  mensen overal. Aan   het einde van de week heeft Deddy ons weer netjes afgezet  bij het   Vliegveld in Medan alwaar wij onze trip hebben vervolgd. We waren    steeds vrij in het kiezen van de hotels, waarbij Deddy desgevraagd   advies gaf  en reserveringen regelde.

                  Kortom en top  vakantie gehad en zeer goede ervaringen met   GidsinSumatra. Zowel ter plekke als  in de voorbereiding met Eelco   Grootveld.

                Jos Meerhoff

                 

                Bianca en Edwin

                Eindelijk is het dan zover: we gaan  voor 3 weken naar Sumatra. Na de   nodige voorbereidingen  o.a. met Eelco zijn we er helemaal klaar  voor.

                We komen aan in Medan (via Kuala Lumpur) waar we  opgewacht worden   door Victor. En vanaf het begin is er een klik en loopt het  contact   perfect en informeel. Al snel zitten we weer in de drukte en de chaos    van het Aziatische verkeer. Links en rechts worden we ingehaald door van   alles  en nog wat. De mantra van Victor zullen we nog zeer regelmatig   herhalen:  "Alles kan en alles mag in Sumatra". We zijn na aankomst   eerst naar  zijn huis gegaan waar we hartelijk werden ontvangen door z'n   vrouw en  schoondochter en waar we een lekkere Indonesische maaltijd   hebben gegeten. Voor  ons perfect klaargemaakt, want niet te spicy. Na   de maaltijd hebben we afscheid  genomen en zijn we onze rondreis door   Sumatra begonnen.

                ........... om het gehele verslag te lezen klik dan op onderstaande   link om dit mooie en uitgebreide verlag met foto's als pdf bestand te   downloaden. 

                download Reisverslag2013BE

                Victor is een betrouwbare chauffeur  in het chaotische verkeer van   Sumatra, altijd op tijd en zeer zorgzaam en  behulpzaam. Daarnaast   hebben we ook veel lol met elkaar gehad. En als we nu het  nummer horen   van Gary Moore (Still got the blues) denken we aan Victor (is nl.  zijn   favoriete nummer en dit hebben we vaak in de auto gehoord)

                  We hebben een hele mooie reis  gemaakt met vele hoogtepunten. Voor ons   waren dat in ieder geval Ketambe,  Tongging, Lake Maninjau, Harau Vallei   en Kerinci. De natuur in Sumatra is erg  mooi, door de jungle maar ook   door de vele rijst en theeplantages. We hebben  vele mooie dingen gezien   die we op onze andere reizen nog niet eerder hebben  ervaren. De mensen   in Sumatra zijn erg vriendelijk en je wordt snel door ze  aangesproken.   En anders wordt er wel naar je gezwaaid. Je merkt heel duidelijk  dat   er nog niet veel  toeristen komen, want ze doen totaal niet moeilijk    over het nemen van foto's en vaak werden wij op de foto gezet.

                Eelco heeft ons zeer goed geholpen om deze reis met  ons samen te   stellen. Hij heeft ons zeer goed aangevoeld, wat we wel en niet  wilden   en we konden hem altijd "lastig" vallen als we weer wat wilden    veranderen.  Samen met Victor hebben ze  er voor ons een fantastische   reis van gemaakt. We kunnen "Gids in Sumatra"  absoluut aanraden.

                 

                Familie Koenen en Vermeer

                Fred, Lia, Karin en  Cliff, 6 dagen op reis met Deddy.

                Als onderdeel van  onze Indonesiëreis waren we 6 dagen in Sumatra op   pad met Deddy. Hij haalde ons  netjes van het vliegveld en we kunnen   niet anders zeggen dat we zéér tevreden  over hem waren. We zijn eerst 2   dagen op het eiland Samosir geweest en daarna  via Berastagi naar Bukit   Lawang voor het spotten van de orang oetans waarna we  de volgende dag   weer netjes door hem op het vliegveld werden afgeleverd.  Kortom, een   hele leuke gezellige tijd met hem gehad, niets was hem teveel. Op  zijn   advies hebben we ter plaatse ook nog het aanvankelijke reisschema    gewijzigd waardoor een hele lange reisdag werd voorkomen. Ook het   contact  vooraf met Eelco is steeds goed verlopen. Ik vond Gidsinsumatra   door te zoeken  op internet en had door de ervaringen van eerdere   reizigers al meteen een goed  gevoel bij hen! Het is dus een goede keuze   geweest! Bij het afscheid moesten we  zelfs een traantje wegpinken!!   Eelco en Deddy, bedankt voor deze mooie tijd in  Sumatra!

                 

                Familie van Ham

                Hoi Eelco, even een berichtje van ons  uit Tangkahan. 

                  We hebben al veel mooie dingen gezien  en hebben een zeer goede tijd, mede dankzij Deddy. 

                  Geweldige en zeer attente gids.

                  Deddy was hier net al. Hij is nu  alles aan het regelen. Geweldige   service. We dromen nu al over onze volgende  Indonesië reis. We nemen   Deddy gewoon mee naar alle andere eilanden die nog op  ons lijstje staan   ;-). Kinderen vinden alles even geweldig. Ze worden op handen  gedragen   en zijn nog nooit zo vaak op de foto geweest. Dank!!!

                  Net terug!  Gisteren rond 19:00 uur zijn we thuis gekomen. Hebben na   de rondreis nog ruim  een week op Pulau Weh doorgebracht en daarna op   ons gemakje naar huis toe  gereisd. Natuurlijk prima om even te bellen   over onze reis. Graag  zelfs....niets dan positiefs! We zijn  serieus   aan het overwegen om volgend jaar terug te gaan. Dan wel West-Sumatra    in combinatie met...? 

                  Hoi Eelco,

                  Hierbij nog wat foto's. Hopelijk kun je er wat mee?

                  Eigenlijk zijn we er wel over uit. Volgend jaar willen we  weer! Een   rondreis door West Sumatra klinkt prachtig, zeker als we ook de    tropische bounty eilanden kunnen meenemen. 

                 

                Sietse en Cynthia

                De  geweldige gids Victor!

                Op 11  juni vertrokken wij met veel enthousiasme naar Indonesië. Het   plan was om eerst  naar Sumatra te vliegen, vervolgens naar Java om   daarna te eindigen op Bali.  Wij hadden geen accommodaties geboekt,   alleen de eerste nacht in Medan, de  hoofdstad van Sumatra. Vanuit   Nederland, hebben wij een week voordat we  vertrokken, toch maar een   gids geregeld om ons door Sumatra heen te begeleiden.  Wij waren toch   een beetje onzeker over de infrastructuur daar en de  mogelijkheid om   met de mensen in het Engels te communiceren. Via www.gidsinsumatra.nl kwamen wij in contact met  Eelco Grootveld. Hij heeft voor ons een perfecte reisplanning gemaakt en off we  went!

                  Na de eerste  nacht in Medan, stonden wij klaar beneden in de lobby,   te wachten op onze gids.  En daar was hij hoor, Victor! ‘Jij bent een   groot man!’ zei hij tegen Sietse.  Dit was al een gezellige binnenkomer!   Eenmaal in de auto begon hij te  vertellen. Victor woont zelf in Medan   en spreekt een beetje Nederlands, maar  hij begrijpt wel ontzettend   veel! Dit komt omdat hij al heel vaak Nederlandse  gasten door Sumatra   heeft begeleid.

                  De  eerste plaats waar we naartoe reden was Tangkahan, een plaats ten   oosten van  Medan, en midden in de Jungle! Victor had contact gehad met   de accommodatie  Linea Resort en wij hebben hier vervolgens drie dagen   verbleven. Victor nam ons  de eerste dag al mee naar de olifanten,   waarop wij de volgende dag een rit  gingen maken. In 1 woord: geweldig! 

                  We  hebben hier meerdere malen gezellig aan de Bintang biertjes   gezeten en gekletst  over Victor zijn kinderen en kleinkinderen! Victor   heeft een ontzettend gevoel  voor humor en kan ook heel goed een   luisterend oor bieden. Waar ik hysterisch  wegrende voor een wesp, riep   hij op zijn manier: ‘Is niet stout!” Na Tangkahan  heeft Victor ons naar   Bukit Lawang gebracht, waar wij de Orang Oetangs gingen  opzoeken. Hij   ging gezellig met ons mee tijdens deze drie uur durende  jungletrekking.   Hij was hier al regelmatig geweest en wist dan ook weer veel te    vertellen over deze plek.

                  We  bleven 1 nacht in Bukit Lawang en zijn daarna doorgereden naar het   eiland  Samosir, in het TobaMeer. Wij moesten hier een heel eind voor   rijden, maar door  al het moois dat om je heen te zien is, heb je daar   absoluut geen erg in! Op de  weg naar het Tobameer zijn er een aantal   wegen waar je een soort van tol moet  betalen. Soms komt het nog wel   eens voor dat de burgers ook geld gaan vragen  onder het mom van “It is   for the government”. Maar wat waren wij weer  ontzettend blij met Victor   die deze meneer even goed op zijn plek wees! We  verstonden het niet   maar zijn gezicht sprak boekdelen, haha! 

                  Samosir  was een prachtig eiland, wij hebben hier drie dagen   verbleven. We hebben lekker  rondgereden met Victor en zijn ook zelf de   hort op gegaan. Victor ging dan een  poging wagen om een lekker visje te   vangen! Na deze drie dagen gingen we met de  boot weer naar het   vasteland en was de eerste week alweer om. We zijn naar de  luchthaven   gereden in de hoop nog een ticket te vinden, maar het was “Malaysian    Holiday”, dus alles volgeboekt! Dit betekende dat we nog 1 nacht in   Medan  moesten doorbrengen. Victor is met ons meegegaan op zoek naar een   hotel, wat  nog niet zo makkelijk bleek te zijn. Uiteindelijk hadden we   een hotel gevonden  en als dank hebben we Victor mee uit eten genomen!   Dit was zeer geslaagd!

                  Al met  al zijn wij Victor heel dankbaar voor alles wat hij voor ons   heeft gedaan en  hij heeft ons perfect begeleid. Victor is een geweldige   man, met een hart van  goud, ontzettend veel humor en voor hem zouden   wij zo nog een keer terugkeren  naar Sumatra!

                 

                Justin en Judith

                Selamat sore  Eelco,

                een kort mailtje  vanuit cadog (Bogor) - Java. We zijn gisteren om   klokslag 12.00 uur afgezet op  het vliegveld van Padang door Aries, en   hebben we een mooie en prettige 12  dagen Sumatra afgesloten.

                Alle lof  voor Aries. Hij is rustig en rijdt naar Sumatraanse   begrippen behoedzaam,  drempels en grote gaten passeert hij op een   manier waarop de inzittenden er het  minste last van hebben. Hij remt   voor honden, katten, koeien, kippen, oftewel,  zijn rijgedrag is dik in   orde! Hij varieert goed tussen raampjes  open als het kan (ochtend), en   airco als het moet (middag).

                Tijdens de  langere ritten hebben we ook nog het een en ander   opgestoken over de (lokale)  politiek, de economie, de verschillende   gebruiken, en ik heb mijn vocabulaire  van Bahasa Indonesia flink kunnen   uitbreiden en hem ook de oren van het hoofd  gevraagd wat dit of dat   betekende.

                2x hebben we  ons programma aangepast, met even zoveel flexibiliteit   is Aries daarin  meegegaan. We hebben uiteindelijk onze nachten in West   Sumatra op de volgende  manier doorgebracht; 2x Bukittinggi - Harau -   Bukittinggi. Dat betekende dat we  een nacht minder bij Ikbal hebben   gelogeerd, en van Maninjau een dagtocht  hebben gemaakt.

                De dag in de  Harauvallei was wel gaaf! we hebben 2 uur gewandeld met   Ikbal, en daarna hebben  we nog een andere hoek van de vallei bezocht   met de becak, geweldig was dat. 

                Kortom, 12  mooie dagen en heel veel indrukken rijker, proberen we   vandaag even Sumatra los  te laten, en haken we morgen aan bij onze   chauffeur op Java voor nieuwe  avonturen.

                  Hoi Eelco,  selamat sore,

                ja hoor,  geen bezwaar als je een stuk of stukje uit mijn tekst   gebruikt. (waar ik  schreef kooien bedoelde ik natuurlijk koeien) 

                Leuk om onze  ervaringen met je te delen als we terug zijn, geen probleem.

                Tenslotte,  niet genoemd, maar heel belangrijk bij Aries, hij lacht   graag en kan je met  zijn humor ook goed op je gemak stellen. Dat is een   kwaliteit.

                Sampai  jumpa,

                Justin

                 

                Familie Pot

                Sumatra Juli  2013

                Onze reis  door Sumatra was heel indrukwekkend.

                  We zijn  begonnen op het eiland Pulau Weh, een prachtig eiland waar we   gelogeerd hebben  bij Freddy’s. We hadden een schattige kamer op palen   op het strand met  prachtige zonsopkomsten en –ondergangen. Werkelijk   een paradijs.

                  Vervolgens  weer met de ferry naar Banda Aceh om met een taxi naar   Medan te reizen. Een  kleine vergissing, het was een rit van 13 uur over   niet altijd even goed  berijdbare wegen. Het was wel heel indrukwekkend   het gebied te zien waar in 2004  de tsunami heeft huisgehouden.

                  Na een  overnachting in Medan zijn we weer verder gereisd, nu met onze   gids Deddy  Iwanto.  Van Medan zijn we naar Bukit  Lawang gereden. Daar   hebben we 2 nachten overnacht in Jungle Inn. We hebben een  jungle   tocht gedaan. Wel gaaf, 5 oerang oetangs en heel veel Tomasaapjes    gezien. Na de junglewandeling waren  we  in een half uur over de rivier   in rubberbanden weer terug bij onze  accommodatie. Een hele belevenis en   echt een must do als je in Bukit Lawang bent. 

                  Daarna zijn  we naar Tongging gereden waar we een nachtje in Roman   Bungalows hebben overnacht.  De volgende dag zijn we naar Samosir Island   gereden. Natuurlijk met de ferry  over. We hebben drie nachten in   Carolina Cottages overnacht. Samosir Island is  een leuk eiland midden   in het Toba meer. Er zijn veel leuke eettentjes waar je  heerlijk kunt   eten voor weinig. Er zijn ook veel kleine winkeltjes waar je  prachtig   houtsnijwerk en handgeweven doeken kunt kopen.

                  Na Samosir  Island zijn we weer teruggegaan naar Medan waar we 1 nacht   in Swiss-Belinn hebben  overnacht. ‘s Avonds hebben nog door China Town   gelopen wat ook weer een hele  belevenis is met alle eetkraampjes en   terrasjes waar je ook weer overheerlijk  kunt eten.

                  De volgende  dag heeft Deddy ons weer naar het vliegveld gebracht om   op het vliegtuig te  stappen voor nog 5 dagen naar het eiland Langkawi   in Maleisie.

                  We hebben,  mede door Deddy, een onvergetelijke reis gemaakt door Aceh   en Noord Sumatra.  Hij wist heel veel te vertellen over hoe de mensen   daar leefden, de economie,  geschiedenis en over de natuur. Onderhoudend   en enthousiast, als we een vraag  ergens over hadden en hij wist daar   niet een twee drie een antwoord op, dan  kwam hij er de volgende dag op   terug, na zelf onderzoek te hebben gedaan. Hij  had een zeer groot   verantwoordelijkheidsgevoel naar ons toe en spreekt goed  Engels. Ook   gastvrijheid is hem niet vreemd; hij heeft ons zelfs meegenomen  naar   zijn huis om kennis te maken met zijn kinderen en waar zijn vrouw Dewi    heerlijke soto voor ons had gemaakt met allerlei liflafjes en lekkere   hete  sambal. Kortom, het is een geweldige ervaring geweest![bookmark: _GoBack]

                 

                Joop, Marion en Joke

                Na onze wensen over een rondrit op Sumatra zowel  telefonisch als per   mail met Eelco  (schoonzoon, die in Nederland woont, van onze chauffeur   annex gids Victor) te  hebben doorgenomen, werd het reisschema, na   enige zeer zinvolle bemerkingen en  aanvullingen van Eelco, definitief   vastgesteld. In augustus 2012 ontmoetten wij  Victor op de vlieghaven   van Medan en was het ijs (voor zover daar sprake van  was) meteen   gebroken. Een fantastische kerel, opgewekt,vol met    verhalen,levenservaring en muzikaal bedreven. Tijdens onze 10 daagse    reis heeft hij o.a. gitaar en op de saxofoon  gespeeld. Onder leiding   van een externe gids Joni  hebben wij de vulkaan Cibayak in de buurt van    de stad Berastaki beklommen, waarna wij na afloop in zwavelbaden   konden  bijkomen. Wij zijn door Atjeh gereden naar Ketambe, waar we   o.l.v. alweer een  externe gids Johan een tocht door de jungle hebben   gemaakt met als hoogtepunt  de ontmoeting (op zeer veilige afstand) met   Orang-oetans. Het Toba meer stond  ook het programma, een fantastische   omgeving o.a. met Batakdorpen en een  waterval van 120 meter hoog. Wij   verbleven op het (schier)eiland Samosir in het  plaatsje Tuk Tuk. Alle   onderkomens waren eenvoudig (dat was overigens ook onze  wens) hadden   goede bedden en waren best idyllisch te noemen. Meestal aten wij  in   door Victor uitgekozen warungs, zeer eenvoudig, basic en heel erg lekker    eten. Tegen elkaar zeiden wij: “als wij hier zonder Victor waren   geweest, zouden  we nooit naar binnen zijn gegaan”. Dat de keuzes goed   waren, blijkt uit het het  feit dat niemand van ons, ziek is geworden.   Aan het begin en eind van de reis  zijn wij door Victor en zijn   echtgenote Mayani in hun huis zeer gastvrij  ontvangen en hebben heel   lekker gegeten. Terug in Nederland hebben wij onder  het genot van een   heerlijke rijsttafel bij Yuli, dochter van Victor, en Eelco  thuis onze   fantastische reis geëvalueerd.

                  Overbodig om te zeggen, maar toch: wij kunnen, als u  overweegt een   rondreis door Sumatra te maken, beide families van harte  aanbevelen.

                 

                Stanley en Liesanne

                Beste Eelco, 

                  

                  We zijn afgelopen zaterdag terug gekomen van Indonesië. 

                  Een geweldige ervaring voor ons allebei, 3 weken lang! 

                  Veel gezien, geproefd en geleerd. 

                  Het reizen met Haris is ons prima bevallen de eerste week. 

                  Leuke, rustige kerel, maar bovenal een prima gids.

                  Uiteraard hebben wij hem dat zelf ook doorgegeven.

                  Namens Liesanne en mij hartelijk dank voor het plannen en organiseren van onze  eerste week in Sumatra.

                  Mochten vrienden, familie of kennissen naar Sumatra gaan, zullen wij jouw met  veel plezier aanbevelen.

  

                  Groeten, Liesanne en Stanley

                 

                Familie Koolstra

                Een  goede gids op Sumatra

                  Toen  wij besloten dat wij met twee van onze kinderen naar Indonesië   te reizen,  wilden wij goed geïnformeerd worden. Wij hadden immers geen   ervaring in Azië.  Wij troffen http://www.gidsinsumatra.nl/ en dat bleek een gelukstreffer. Eelco Grootveld heeft een schoonvader   (Victor)  die op Sumatra woont en als gids actief is. Eelco heeft ons   verschillende keren  thuis ontvangen en met ons een enerverend   14-daagsprogramma Sumatra samengesteld.  Aansluitend hebben wij nog tien   dagen Java zonder gids gedaan. Op deze manier  werden wij de eerste   onbekende stappen in Azië begeleid. Dat gaf ons een zeker  idee. Omdat   Eelco met zijn schoonvader erg succesvol is, moet hij ook andere  gidsen   inhuren. Wij kregen Haris. 

  

                  Haris is vriendelijk, genereus, voorkomend, meedenkend en – op Sumatra   niet  onbelangrijk - een uitstekende chauffeur. Als voorbeeld: toen wij   aankwamen had  hij al een telefoonkaart voor ons geregeld, een uurtje   later liet hij ons  exotisch fruit proeven dat langs de kant van de weg   groeit. Als je niet wilde  praten, zweeg hij, als je dingen wilt weten,   legde hij uit. Hij hield intensief  contact met Eelco in Nederland en   Victor elders op Sumatra. Zo zijn wij nooit  verlegen geweest om goede   raad of een aangepast plan. Als je twee weken met een  gids optrekt,   bestaat de kans dat je elkaar zat wordt. Haris was nooit te veel.  Als   je uit de auto stapte voor een lunch, zag je hem niet eens. Tot het   moment  dat je hem nodig had; dan was hij er binnen de kortste keren.   Het heeft ons  verbaasd, maar vooral aangenaam verrast. Daarom – bij   dezen – raden wij Haris als gids op Sumatra aan. Doe hem van ons een hartelijke groet. 

                 

                Patrick en Marcha

                Beste Eelco, 

                We hebben het fantastisch naar ons zin,  wij zitten nu op Lombok te   genieten en vooral aan het ontspannen van de reis  door Sumatra en Java.

                  Van Sumatra hebben we absoluut een goede indruk kunnen opdoen, het   tempo lag  inderdaad wel hoog, maar daar ging Victor uitstekend mee om!

                  Wij zijn blij dat Victor onze gids is geweest, een hele warme innemende en  vooral lieve man! Met passie voor de saxofoon!

                  Wanneer we in Nederland zijn is het leuk om even af te spreken om ook   wat film  en video materiaal te delen, we hebben bijvoorbeeld van Victor   een opname dat  hij saxofoon speelt en zingt! Erg leuk!

                  Groeten van ons en wanneer je Victor spreekt zeg hem maar dat we hem in ons  hart hebben gesloten! 

                 

                Bart en Marianne uit Boxtel

                

                  Beste Eelco,

                  Ik moet as vrijdag werken,en gezien de komende  vakantieperiode zal   dit vaker in de weekenden gebeuren,vandaar dat een nieuwe  datum   moeilijk is vast te stellen.

                  Wat hebben wij een geweldige tijd gehad in Indonesie,en wat  een goede keuze om op Sumatra te beginnen met de gids Deddy.

                  Hij heeft echt bijgedragen aan een bijzondere rondreis over  dit   prachtig eiland.Hetgeen wat Marianne zei tijdens ons afscheid;"we  nemen   afscheid van een gids,maar verliezen een vriend"is de beste    omschrijving van hem.

                  Aanwezig als je hem nodig had,en buiten beeld als je privé  wilde zijn. Helaas hoorden wij andere ervaringen onderweg.

                  Het door jouw samengestelde reisprogramma hebben we  grotendeels   gevolgd en voldeed ruimschoots aan onze verwachtingen qua    diversiteit,tempo en kennismaking met Sumatra.

                  Hiervoor nogmaals dank,waarbij je ons zeker als referentie  mag gebruiken.

                  Wij hopen dat het goed met jullie gaat en veel succes met de  verdere begeleiding van toeristen naar Sumatra.

                Bart en Marianne.

                 

                Familie Cordewener

                

                  Hallo Eelco,

                  Mijn intentie was om je nog te mailen over ons verblijf in  Sumatra maar   bij thuiskomst in Nederland waren er allerlei zaken die lagen te    wachten en daarom is het er nog niet van gekomen.

                  Vanaf morgen zijn wij tot en met zondag in Frankrijk dus  telefonisch contact gaat deze week niet lukken.

                  Graag zou ik dan nu per mail een aantal ervaringen als  feedback willen vermelden :

                  Deddy :  onze chauffeur en gids : zeer vriendelijk,  zeer behulpzaam.   Hij heeft ons allerlei informatie gegeven en ons naar dorpjes  gebracht   waar je normaal waarschijnlijk aan voorbij zou zijn gegaan. Goede    chauffeur die ons veilig door het hectische verkeer heeft geloodst.   Deddy was  altijd stipt op tijd ,hield zich uitstekend aan alle   afspraken en heeft heel  veel interessante en nuttige informatie   verstrekt. Deze chauffeur/gids zouden  wij zeer zeker aanbevelen aan   andere reizigers. Zijn auto, eigenlijk een ruim  personenbusje ,   uitstekend voor 4 personen, was altijd netjes en schoon. Niets  dan lof   over Deddy dus.

                  Overigens hebben we in Samosir ook nog Victor, je  schoonvader, ontmoet. Heel leuk om kennis te met hem te maken!! 

                 

                Nico

                Vorige week hebben wij gebruik gemaakt van de diensten van pk.   Victor.   Ik kan er kort over zijn: GEWELDIGE MAN!!. Op tijd, correct,   vertoont   zelf initiatief, luistert goed naar de wensen en probeert die   te   vervullen en is daarin boven ook nog een safe chauffeur. Zeer   prettig in   de omgang, niet onderdanig zoals veel Indonesiërs. Hij kent   zijn   plaats, maar weet op een hele natuurlijke manier goed contact te   leggen.   Wij hebben twee dagen met hem opgetrokken en dat was   plezierig en   prettig.

                  KORTOM: STERK AAN TE RADEN!!!! 

                 

                Cuna en Wens

                Hallo Eelco en Yuli,

                  

                  Eindelijk komt het ervan en hebben we tijd gehad om iets op papier te zetten over onze trip met Victor.

                  Wat ons betreft kunnen jullie het overzetten naar jullie site.

  

  " Begin februari 2012 hebben wij 1 week van onze vakantie in Indonesië     doorgebracht op Sumatra. Pas vlak vóór ons vertrek hadden we met     tussenkomst van Eelco afgesproken dat Victor ons die week zou     begeleiden. Het is ons erg goed bevallen. Al bij aankomst op het     vliegveld van Medan viel hij ons op: brede lach en .....oranje T-shirt!     Het was het begin van een erg leuke week, waarin Victor ons niet   alleen   naar de bekende hotspots leidde, maar ook onderweg de tijd en   de moeite   nam om wat kenmerkende aspecten uit het leven op Sumatra te   laten zien.   En dat alles in goed verstaanbaar Nederlands, dat hij   vroeger van zijn   oma bleek te hebben geleerd.

                  Behalve een uitstekend chauffeur was hij voor ons ook iemand die ons     door zijn manier van doen hielp om contact te hebben met de lokale   bevolking.   Victor was erg behulpzaam en hij had er zichtbaar genoegen   in om het ons   erg naar de zin te maken. En dat is helemaal gelukt.   Bedankt daarvoor!"

  

                  Cuna en Wens Rupert, Papendrecht 

                 

                Gerrit en Els 

                Beste mensen 

                  Wij mijn vrouw en ik hebben Victor ruim twee weken met ons mee   gehad als   gids en chauffeur van Noord- naar West Sumatra en weer terug   en dat is   ons goed bevallen ondanks dat zijn Nederlands niet 100% is   heeft hij   zijn uiterste best gedaan om ons een paar fijne weken te   bezorgen en  dat is hem dan ook gelukt, een prima man.

  

                

                Anja en Jacob

                Wij willen Sumatra van harte onder de aandacht brengen. Sumatra   heeft   veel natuurschoon en wordt niet massaal bezocht. Wij hebben van   16 t/m   30 juni 2012 het noorden van dit schitterende eiland bezocht. 

                  De backpack periode ligt achter ons daardoor hebben wij gekozen om te reizen met een auto.

                  In eerste instantie was het de bedoeling om zelf te rijden. Van   veel   kanten werd dit ons afgeraden en wat later bleek terecht. We   besloten   ons verder te oriënteren. Na wat zoeken op het internet   kwamen wij bij   toeval in contact met Victor. gidsinsumatra[image: Removed to prevent your adress from being spammed. Click this to go to the user profile.]gmail.com . 

                  De dochter van Victor en zijn vrouw, Mayani woont met haar gezin   in   Zaltbommel en weet samen met haar man veel te vertellen over haar   land.   Het is voor hen geen probleem om hen te bezoeken en daardoor   inspiratie   op te doen. Wij hebben via hen contact gelegd met Victor,   die een klein   woordje Nederlands spreekt. 

                  Victor reist met een prima auto met airco veilig toeristen rond.   Of het   nu gaat om een eigen programma of een door hem voor te stellen     programma, het maakt allemaal niet uit.

                  Niets is te gek. Victor weet overal de weg en komt op plaatsen   waar de   gevestigde toeristenindustrie niet komt. En het mooie is je   hebt zelf de   regie.

                  We werden afgehaald op het vliegveld van Medan vanwaar hij ons   naar een   door ons zelf besproken hotel bracht. Snel de bagage naar de   kamer, want   hij nodigde ons uit om te gaan dineren bij hem thuis.   Mayani kookt   geweldig.

                  De volgende dag begon onze trip. Van Medan 2 dagen naar de jungle   van   Tangkahan, Via Bukit Lawang, waar we 2 dagen verbleven reden we   naar het   Tobameer. Daarna volgde de 2 dagen lange rit naar Bukittinggi   en kwamen   op een bruiloft terecht en ineens was niet het bruidspaar   het middelpunt   maar wij. Onderweg stopte hij bij een gitarenfabriekje.   Victor ging   zitten pakte een gitaar en begon te spelen. De muzikale   chauffeur zingt   en bespeelt tal van instrumenten. 

                  Bukittinggi bleek niet de moeite waard. Wij liepen daar o.a. door   de   Sianokcanyon, wat we nu nooit meer zouden doen. De volgende dag   reden we   door naar de Harau vallei.

                  Hier is het ongelooflijk mooi. We verbleven hier in de basic   hutjes van   Ikbal en zijn vrouw Noni (contact leggen kan via mij of   zoek op facebook   onder Ikbal) Geen warme douche maar een z.g.n. mandi   (een bak water   rechtstreeks uit de waterval). Doordat het er lekker   warm is gaat dit   prima.

                  Deze mandi is geplaatst in een prima schone en betegelde badkamer met westers toilet.

                  Er staat een goed bed met klamboe. Ikbal neemt je als je dat wilt   mee   door de rijstvelden en de omliggende natuur. Je kunt er zwemmen   onder   een waterval. 

                  Vanuit hier maakten we met Victor een trip door de Mingaukabau   streek   met haar prachtige karakteristieke huizen. Tevens wist Victor   ons bij   een piepklein koffiefabriekje te brengen.

                  Al met al we hadden een goede keus gemaakt om met Victor te reizen hij is niet alleen je chauffeur maar ook je gids.

                 

                Kay en Jeanette

                Indonesië 2012

                  

                  Reis:		Sumatra, Java, Bali

                  Periode:		Juni 2012

                  Personen:		2

  

                  Gids op Sumatra:	Victor Lelitoly

  

                  In juni 2012 hebben wij een rondreis van 24 dagen gemaakt door een     gedeelte van Indonesië. We zijn begonnen op Sumatra om vervolgens door     te vliegen naar Java en uiteindelijke te relaxen op Bali. 

  

                  In totaal zijn we 10 dagen op Sumatra geweest. Via internet hadden we     een gids gevonden, namelijk Victor. Ter voorbereiding hebben we heel     goed contact gehad met Nederlandse schoonzoon Eelco, om de reis voor te     bereiden. De eerste keer is het altijd spannend om te zien of de     gemaakte afspraken daadwerkelijk door zijn gekomen. Maar dit was     absoluut geen probleem! Hij stond er keurig op tijd en is direct heel     behulpzaam. 

                  Victor is een zeer betrouwbare gids van middenin de 50. Hij spreekt     redelijk tot goed Nederlands en hij stelt je direct op je gemak. We     hadden ook direct een klik met hem en de sfeer was perfect. 

                  We hebben veel gezien op Sumatra, van jungle tot rijstvelden, van bossen     tot middelgrote steden. Het is een fantastisch eiland om naartoe te     gaan. We raden iedereen aan om rond te reizen met een gids aangezien     Sumatra net zo groot is als Zweden. De infrastructuur is niet     vergelijkbaar met Nederland, dus je hebt absoluut een auto/gids nodig.     En als je dan toch op zoek gaat naar een gids, neem Victor!!! Hij zal   je   niet teleurstellen! Hij heeft ons o.a. mooie plekken, restaurantjes   en   panorama uitzichten laten zien die je anders niet gezien zou   hebben. Als   je wilt kan hij je veel vertellen over Sumatra en over   Indonesië maar   het is gelukkig niet zo dat hij alleen maar aan het   praten is. Hij voelt   naadloos aan wanneer het best even stil mag zijn   en wanneer het leuk is   om wat informatie te horen. Kortom, het is een   absolute aanrader om met   Victor op pad te gaan!!!

  

                  E: gidsindsumatra[image: Removed to prevent your adress from being spammed. Click this to go to the user profile.]gmail.com

                  T: 0622670537

  

                  Rondreis zoals wij hem hebben gemaakt:

                  Medan, Bukit Lawang (Orang Oetangs), Tobameer, Sipirok, Bukittingi,     Maninjau (Vulkaan meer), Padang. Vanaf Padang zijn we doorgevlogen naar     Yogyakarta. 

  

                  Met vriendelijke groet,

  

                  Kay

                 

                Nico en Mirjam

                Hallo,

                  

                  Op dit ogenblik zijn we in Jogjakarta. We hebben een prima vakantie.     Sumatra vonden we heel mooi. Mooie natuur, heel vriendelijke mensen.     Vanuit Padang naar Jakarta gevlogen, wat een vieze drukke stad is     dat..Daarna naar Bandung.Met de trein van Bandung naar Jogja. Wat een     verademing. Wat een mooie natuur. We hebben op Sumatra fijne dagen met     Victor gehad . Hij heeft nog voor een gids(Tom!hele leuke knul) in     Bukittingi gezorgd. Vandaag hadden we in Jogja ook een chauffeur die     Victor kende, Golan.Je ziet Victor  heeft goed voor ons gezorgd. Wij     hebben een fijne tijd met hem gehad .Fijne  herinneringen  aan  het     bezoek in Medan met Mayana. Wat een schat dat ze voor ons wilde wassen     en lekker gekookt had.We hebben nog 2 weken te gaan. We komen op 16     augustus weer thuis.
				
			

			
			
			
			
				
					
						
							Voormalige gasten
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							Familie van Leeuwen passeert de evenaar.
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							Raften op de Alas rivier in Ketambe.
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							Ole en Ties, beleving in de jungle.
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							Anna en Olaf op weg naar Danau Kaco.
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							Familie de Bont geniet van het uitzicht.
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							Familie Kuijpers, Sacha... We hebben heerlijke taart gekregen van Anto voor mijn 19e verjaardag! Een superverrassing en een fijn gebaar!
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							Familie Kuijpers eet bij de gids Anto in zijn huis.

                        

					

                                        
                           		
                            [image: ]
							Familie Vogel gaat voetballen met de weeskinderen van kindertehuis familie Hut.
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							Familie Voge bij de gids Adrial thuis.
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							Familie Vogel aan het voetballen.
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							Familie Vogel geniet van het Tobameer.
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							Familie Vogel aan het strand van Pulau Banyak.
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							Familie Vogel picknicken in de jungle.
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							Glenn en Ramona samen in de becak.
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							Glenn en Ramona op een bruiloftfeest.
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							Glenn en Ramona in de jungle.
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							Glenn en Ramona, rafen in Ketamb.e
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							Familie Lampe in Harau rond het kampvuur...
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							terwijl gids Iwal zingt en gitaar speelt.
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							Hans en Tilly Kroes helpen de "locals" met rijst planten.
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							Familie Brouwer geniet van zonsondergang.

                      

					

					
						
							[image: ]
							Familie Brouwer op bezoek bij Yacub.
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							Familie Brouwer aan het barbecueën
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							Familie Brouwer maakt een snorkeltour.
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							Familie Brouwer maakt een ontbijtje.
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							Gertine en Dennis bij het Danau Kaco.
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							Gertine en Dennis met Nijar in Harau.
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							Gertine en Dennis met Nijar bij hotsprings.
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							Mar Sarens op de Lorrie in Bengkulu.
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							Nikki en Erwin op de hangbrug.
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							Nikki en Erwin bamboeraften in Taram.
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							Laurens en Suzan aan het raften in Ketambe.
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							Laurens en Suzan op een rots in de Alas Rivier.

                           

					

					
						
							[image: ]
							Familie Geerts gaat snorkelen.
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							Familie Geerts, eten op een eiland.

                        

					

                    					
						
							[image: ]
							Familie Geerts samen met Nijar in de boot.
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							Familie Geerts drinken uit kokosnoot.
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							Bert en Sophie in zwemmen in Tankgahan

                         

					

					
						
							[image: ]
							Bert en Sophie poseren in de Harau Vallei
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							Bert en Sophie wassen de olifant.
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							Bert en Sophie bij de rijstvelden.
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							Bert en Sophie raften in ketambe.
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							Emmy, Judith en Ronny in Aceh

                            

					

					
						
							[image: ]
							Emmy, Judith en Ronny raften in Ketambe
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							Mariet en Harrie tussen de "locals".
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							Familie Haze, raften in Bukit Lawang
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							Familie Haze, gezellig bij Yacub
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							Familie Haze, op de fiets
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							Familie van Dipten met Nijar
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							Geert en Anneloes, genieten op Palambak.
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							Geert in Tongging op de motor.
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							Aneloes even relaxen op het balkon op Palambak
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							Janet en Tjitte + de Raflesia
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							Tjitte in de boot op Lake Kerinci
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							Bas en Patricia op huwelijksreis
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							Edwin en Bianca en hun vakantiehuis op Sumatra.
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							Biance en Kerinci jungletrekking.

                         

					

					
						
							[image: ]
							Bianca op de foto met lokale meiden.
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							Patrick en Marcha geven les op school.
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							Patrick en Marcha poseren bij het Toba meer.
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							Schoolkinderen krijgen niet genoeg van Marcha.
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							Familie van Ham gaat picknicken met Deddy
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							Familie Koolstra onderweg met Aries.
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							Tanja en Naomi gaan wandelen in Harau.
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							Tanja geniet in de hangmat.

                             

                            

					
						
							[image: ]
							Kay en Jeanette op bezoek bij Victor.
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							Kay en Jeanette doen een Batakdans.
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							Joke, Marion en Joop op de troon.
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							Joke, Marion en Joop genieten van het eten.
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							Joke, Marion en Joop even pauze in Ketambe.
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							Joke, Marion en Joop psoeren met de "locals".
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							Jolanda en Coert in hun Batak onderkomen.

                              

                            

					
						
							[image: ]
							Jolanda en Coert bedwingen de Sibayak vulkaan.
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							Jakob en Anja aan tafel met Victor.
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							Harrie en Truus, lake Manijau op de achtergrond.

                              

                            

		
						

					

				
			
			

			
		

		
	
	
		
			
			
			
			Laatste foto's: 

            van de Anambas eilanden "een must see" voor de avondtuurlijke reiziger!			  
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				Laatste reactie:

				Hoi Eelco, we zijn nu de laatste dag bij Tabo Cottage. Morgen weer terug naar Medan en dan verder naar Java. Onze gids Nijar was geweldig en heeft ons perfect begeleid. Veel mooie plekjes gezien. We zullen hem een goede fooi geven. Bedankt voor jouw hulp bij onze fantastische reis. Groetjes, Ton en Marianne.  Lees meer ...

			

			
			
			
			  Contactgegevens:

				Gids in Sumatra

 Pastoor Tilmanstraat 30

5281 EG Boxtel

KvK-nr. 68583478

                btw-id NL002451129B40

                U kunt ons bezoeken op afspraak.

+31 638759882 (m)

Stuur een e-mail
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